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“Zij wier harten rust vinden in het gedenken van Allah - waarlijk, in het gedenken van Allah vinden harten rust.”
- Soera Ar-Ra’d (13), 28

"Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, en lk zal jullie rust geven.
Neem Mijn juk op je en leer van Mij, want |k ben zachtmoedig en nederig van hart,

en je zult rust vinden voor je ziel."

- NT Evangelie van Jezus Christus volgens Matteiis 11, 28-29

Beste broeders en zusters,

Dit jaar starten de vasten en de maand ramadan op dezelfde dag, een teken van een gedeelde spirituele
weg. Wij worden als gelovigen herinnerd aan de diepe gemeenschappelijke wortels van onze tradities:
gebed, vasten, inkeer, solidariteit met de wereld en met elkaar. Deze tijd brengt ons echter in aanraking
met een ervaring die velen in deze periode -vaak in stilte- met zich meedragen en dat is eenzaamheid.

Eenzaamheid is een gevoel dat ook Mohammed de Profeet (vrede zij met hem) en Jezus de Gezalfde
niet vreemd was. Toen Mohammed zich alleen voelde, sprak Allah hem moed in: ‘Jouw Heer heeft jou
niet verlaten, en Hij is niet ontevreden over jou.” (Koran 93: het Ochtendlicht). Jezus op zijn beurt riep
aan het kruis: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’ (NT, Evangelie van Jezus Christus volgens
Mattels). Zowel de islamitische als de christelijke traditie erkennen het gevoel van eenzaamheid en

verlatenheid als een diepgaande menselijke realiteit. Zelfs grote profeten hebben ze doorleefd.

In onze tijd hebben de sociale media onze netwerken doen groeien. Maar in persoonlijke contacten
ontbreekt het ons soms aan échte contacten en diepgaande ontmoetingen. Zelfs wie omringd is door
velen kan zich vandaag eenzaam voelen. De Koran benadrukt het belang van de umma - de
gemeenschap - die zorg voor elkaar dient te dragen. Ramadan is dé periode bij uitstek waarin sociale
verbondenheid centraal staat en de moslimgemeenschap extra aandacht schenkt aan wie eenzaam is.
Ook in de Bijbel zegt God: “Het is niet goed dat de mens alleen is.” (Genesis 2:18). In de christelijke
spiritualiteit is de kerkgemeenschap een plaats van troost. Jezus roept zijn volgelingen op zeker in de

veertigdagen tijd om zorg te dragen voor wie buitengesloten wordt.

Moge deze overlappende vastenperiode ons helpen om de eenzaamheid die velen treft, te herkennen.
Laten we trachten met een open blik naar de wereld te kijken, nieuwe vriendschappen te smeden,
mensen uit te nodigen voor een ontmoeting en dit over de grenzen van onze geloofsgemeenschappen
heen.



Wij wensen jullie een vruchtbare en gezegende maand ramadan toe. En wanneer het Eid al-Fitr/het feest
van het verbreken van het vasten aanbreekt, wensen wij jullie een vreugdevol feest van dankbaarheid,

verbondenheid en hoop.
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