Aswoensdag 18 februari 2026
Inkeer zet ons op weg. Een ommekeer.

Don Boscoparochie Kessel-Lo
Viering Pastorale zone KeselLinde

Ommekeer

Is veranderen van mentaliteit
van binnen in omkeren naar wat beter is
voor jezelf en voor anderen

Ommekeer om mekaar
is strijd én inkeer

iets doen

en weten waarom

en van waaruit

Ommekeer om mekaar

is delen

van waardering en respect
van vreugde en verdriet
van bezit en macht

Welkom

Vandaag beginnen wij de veertigdagentijd.

Dit jaar valt Aswoensdag samen met het begin van de ramadan.
Samen met moslims gaan wij de weg naar binnen,

naar het hart, waar de Ene zijn Woord heeft geplant.

Samen gaan wij voor inkeer en ommekeer.

Samen dorsten wij naar gerechtigheid en vrede,

als teken van verbondenheid in een verdeelde wereld.

Met Broederlijk Delen kiezen wij

voor de zorg om de aarde,

voor de rechten van mensen die lijden onder uitbuiting en vervuiling.
Ons vasten wordt zo een teken van delen, hoop en nieuwe toekomst.

Welkom in de naam van de Vader/Moeder, de Zoon en de Heilige Geest.

Openingslied: Vervul dit huis met hart en geest
Vervul dit huis met hart en geest

met aandacht voor de kleinen.

Dat al wie hier naar binnen gaat

hen noemen zal de zijnen.



Wees hier opnieuw verbeeldingskracht,
geef taal en toon aan dromen.

Geef stem aan wat verborgen bleef,
laat hier Jouw Rijk maar komen.

Wees kracht en troost voor jong en oud,
dat niemand hoeft te vrezen

als hij zich inzet voor Jouw Rijk,

want dood heet daar 'verrezen'.

Symboolmoment

TWAALF STAPSTENEN

In de liturgie van deze vastenperiode spelen we in op de slogan van Broederlijk
Delen dit jaar: ‘Samen maken wij toekomst’.

Aan toekomst bouwen - vrede en gerechtigheid- gebeurt stap voor stap.

Niet pardoes. Zoals de exodus naar bevrijding veertig jaar duurde, zo gaan

we veertig dagen geduldig op weg naar Pasen.

Symbolisch plaveien we daarvoor twaalf stapstenen, één of twee per week, die
ons op weg zetten naar dat samenleven in vrede en gerechtigheid.

Dat we ervoor gaan, klinkt in de titel van elke vastenviering.

We liggen wakker van alle onrecht, uitbuiting en geweld.

We maken een vuist en komen in actie.

We nemen de toekomst in handen.

In deze viering horen we de oproep tot bekering en hoe engagement voor een
betere wereld groeit in het verborgene.

We plaveien een pad richting Pasen, nieuw leven.

Stapstenen die ons op weg zetten zijn: inkeer en ommekeer

Openingsgebed

In een wereld waar machtsverhoudingen aan het kantelen zijn

en mensenrechten met de voeten worden getreden,

willen wij gehoor geven aan de diepe Stem in ons

en aan de roep van de aarde:

‘Maak een echte ommekeer, hervind je mens-zijn.

Leer opnieuw verwondering, diepe eerbied voor al wat je omringt.’

Bij U, de Levensbron, staan we op vaste bodem
en kan de vastentijd die we ingaan, vruchtbaar zijn. Amen.

Eerste lezing Joél, 2, 12-18
De profeet Joél roept iedereen op_tot bekering, tot structurele verandering.

Nu dan - spreekt de HEER -, keer terug tot Mij met heel je hart, door te vasten,
te treuren en te rouwen. Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer
terug tot de HEER, jullie God, want Hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw,
en bereid het onheil af te wenden. Misschien verandert Hij van gedachten, ziet
Hij af van zijn voornemen en laat Hij een spoor van zegen achter, zodat jullie
weer graan en wijn kunnen offeren aan de HEER, jullie God.

Blaas de ramshoorn op de Sion,

kondig een vastentijd af



en roep op tot een plechtige samenkomst.

Breng het volk bijeen,

laat heel Israél zich reinigen.

Breng de oude mensen tezamen,

verzamel de kinderen, ook de kleintjes aan de borst.
Laat de bruidegom opstaan van het bruidsbed,

laat de bruid het slaapvertrek verlaten.

Priesters, dienaren van de HEER,

hef een smeekbede aan in de tempel,

tussen altaar en voorhal:

‘Ach HEER, spaar uw volk, uw eigendom,

geef het niet prijs aan spot en hoon van andere volken.
Toen nam de HEER het op voor zijn land en ontfermde zich over zijn volk.

Orgelmuziek

Verdorde palmtakjes

Deze as is wat overblijft van de groene takjes waarmee we vorig jaar op
Palmzondag Jezus hebben verwelkomd

als Bevrijder en Vredebrenger van Godswege.

Takjes als teken van onze bereidheid om in zijn voetspoor te treden

en met volle inzet van onszelf mee te werken aan zijn rijk van vrede en
gerechtigheid.

Wat is ervan geworden?

God van alle leven,
Jij hebt jezelf aan mensen laten kennen in Jezus, de mens naar jouw hart.
Hij ontsteekt in ons het vuur van de Geest.

Zegening van de as:
Zegen deze as, schamele rest van het enthousiasme
bij Jezus’ intocht als nieuwe koning in Jeruzalem.

U nodigt ons vandaag uit om ons te laten tekenen met deze as,
symbool van ons voornemen los te laten wat ons verhindert,
mee te werken aan uw droom voor deze wereld.

+ Zegen dan deze as en teken ons ermee
opdat wij opstaan om uw wil te doen. Amen.

Askruisje

Mens, de Schepper roept je om op te staan

uit wat dor is in je leven.

Vertrouw je toe aan zijn barmhartige bevrijdende liefde,
maak vandaag een nieuw begin.

Lied

Blijf niet staren op wat vroeger was
Sta niet stil in het verleden

Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen
Het is al begonnen. Merk je het niet?



Evangelielezing Mt. 6, 1-6.16-18
Engagement voor een beterewereld kiemt vanbinnen en groeit in het verborgene.

Let op dat jullie je gerechtigheid niet tentoonspreiden om door de mensen gezien
te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Dus wanneer je iemand
iets geeft uit barmhartigheid, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen
in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik
verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Als je iets uit barmhartigheid
geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je gift
in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor
belonen.

En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de
synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik
verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je
dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En
jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

Wanneer jullie vasten, doe dan niet als de huichelaars met hun sombere
gezichten, want zij vertrekken hun gezicht om iedereen te laten zien dat ze aan
het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als
jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet
dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie
Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

Woordje/ Duiding

Tijdens deze veertig dagen van de vasten wordt de weg die we gaan,

verbeeld door twaalf stapstenen, die stapsgewijs ons pad markeren.

De eerste steen die er ligt is: Inkeer. Bij de profeet Joél horen we hoe radicaal die
inkeer moet zijn.

Radicaal, dat wil letterlijk zeggen tot in de wortel. Joél zegt dat we tot in ons hart
moeten veranderen. Als die inkeer er niet is, baat het niet van mooie woorden of
vrome gebaren te stellen of zoals Joél zegt: je kleren te scheuren. En verder uit de
mond van Jezus in het Mattelisevangelie: vasten is iets dat in het verborgene doet,
het begint met een spirituele ommekeer, die in daden (en die mogen heel klein zijn)
van elke dag worden uitgeoefend.

Het voornemen om te proberen alle mensen die je tegenkomt op straat, van harte
een goede dag te wensen, (ook als je geen groet terugkrijgt) kan al een hele omkeer
veroorzaken in je hart en op de wegen die jij bewandelt.

Ommekeer (liefst ommekaar) vorm zo de tweede stapsteen op ons twaalfvoudig
vastenpad. En bij die ommekeer is het bij Broederlijk Delen de gewoonte om ons te
spiegelen, ipv te jammeren over wat wij niet hebben, eens te spiegelen hoe mensen
in het Zuiden proberen te leven of overleven. Waar struikelen zij over?

Broederlijk Delen vestigt dit jaar onze aandacht op de mensenrechten en gaat op
zoek naar gewone mensen, zoals u en ik, die op een dag, een vuist maken en
zeggen, NU IS HET GENOEG. En dat gaat niet over grote luxe. Maar om de basis:
water, veiligheid en gerechtigheid voor kinderen, een gezonde omgeving, en de
vruchten van je arbeid niet onder dwang moeten afstaan.



Wij kunnen ons moeilijk voorstellen dat het maken van een vuist, het simpel eisen
van het respecteren van die basisrechten zo’'n hachelijke onderneming is.

Ik licht even de vijf campagnepartners toe:

Cenda uit Bolivia en IDL uit Peru: die schoon water vragen voor de mensen in de
dorpen en gemeenschappen rond het POPOOmeer, het tweede grootste meer van
Bolivia, dat nagenoeg volledig is uitgedroogd, nadat het eerst zwaar verontreinigd
was door mijnbouw.

En de gemeenschappen rond de Maranjon rivier in Peru die officieel hoeder van de
rivier zijn geworden en vragen om sanering van de oliepijpleiding die hun rivier
ernstig vervuild heeft.

DCI-P uit Palestina en Israél die de rechten verdedigt van jongeren en kinderen die
willekeurig worden opgepakt. Ze worden geblinddoekt, krijgen geen advocaat, noch
informatie over hun rechten of over het waarom en hoe lang ze opgesloten worden.
Zo wil het beleid in Israél het gevoel van verbondenheid en veiligheid in de
Palestijnse gemeenschap verder vernietigen.

Gafe uit Haiti protesteert tegen de grootschalige illegale houtkap die zorgt voor
erosie, verwoestijning en de leefomgeving van lokale gemeenschappen ernstig
bedreigt.

En tenslotte Oost-Congo, waar burgerorganisaties rond Goma, proberen de
bezetting en het aanslepende geweld van de rebellen, te keren. Dat deze organisatie
daardoor op zich een doelwit worden is des te schrijnender. En voor wie zich
afvraagt: wat hebben wij daar mee te maken? De strijd draait vooral om de
ontginning van allerlei mineralen zoals koltan, het goedje waar ieders GSM ter wereld
is mee uitgerust.

Ja, het is moeilijk om adem te blijven halen als je dat hoort... En toch, toch zijn we
er als christenen van overtuigd dat de oefening om in de vasten dichter bij je eigen
kern te komen, bij wie je echt bent ipv bij wat je hebt of claimt, ZINVOL is.

Welke frustraties, oude conflicten, schaamtes, materiéle verlangens en welke rollen
die we zelf gecreéerd hebben of die ons zijn opgelegd, scheiden ons van de
werkelijke, kwetsbaar maar sterke mens die we zijn.

Christenen geloven dat in het ‘ontledigen’ van onszelf, in het afstand doen van die
ballast, de weg naar onze kern zal leiden naar verbinding met anderen en met de
Ander.

Ik wens jullie van harte voorbij de inspanning, de vreugde die al bij een eerste stap
te vinden is.

Zodat je de moed en de motivatie vindt, om verder te gaan op deze weg. Een
oefening van veertig dagen, inspirerend voor alle dagen er na.

Voorbeden:

Op deze Aswoensdag bidden we tot de Ene, die
ons uitnodigt tot inkeer en ommekeer.

Acclamatie: Keer ons om naar u toe, keer ons toe naar elkaar.



Voor onze wereld, die kreunt onder vele vormen van onrecht.
Dat mensen uit machteloosheid opstaan om het tij te keren
naar een vredevolle en rechtvaardige samenleving.

Voor onze gemeenschapen:

dat de oproep tot vasten en solidariteit ons hart beroert.

Dat wij mensen bijeenbrengen om samen te bouwen

aan een warme samenleving.

Dat we groeien van bezit naar delen, van angst naar vertrouwen,
van individualisme naar gemeenschap.

Voor de partners van Broederlijk Delen

die we in deze veertigdagentijd beter leren kennen.

Mensen die zich inzetten voor een betere toekomst,

die mensenrechten centraal zetten: veilig, duurzaam

en rechtvaardig.

Dat we over grenzen heen, solidariteit beleven en waarmaken.

Enige God, laat in de stilte de hoop rijpen. Schenk
ons de kracht om door onze eigen ommekeer een
dynamiek van verandering op gang te brengen.

Geproefd, geleefd, herkend,

Geen ander brood dan wat door onze handen gaat
geen ander woord dan wat aan mensen adem geeft.
Uw liefde wil geproefd, geleefd, herkend worden.
Zo'n God zijt Gij, onnoembare geliefde.

Geen ander licht dan dat in onze ziel gelegd
Geen and’re kracht dan zout van deze aarde zijn
Uw liefde wil geproefd, geleefd, herkend worden.
Zo'n God zijt Gij, een levende nabije.

Geen and’re weg dan die door Jezus werd gegaan
Geen ander vuur dan aangeblazen door zijn Geest.
Uw liefde wil geproefd, geleefd, herkend worden.
Zo'n God zijt Gij, Gij eeuwige getrouwe.

Gebed over de gaven

Met brood en een beker wijn

erkennen wij de gaven van uw schepping,

die Gij, God van leven,

in mensenhanden hebt gelegd.

Een overvloed die onrechtvaardig is verdeeld:
enkelen bijna alles,

en velen bijna niets.

De aarde blijft geplunderd en uitgeput achter,
alles omwille van de winst.



Dit onrecht dreigt zich tegen ons te keren.

Maar als we met Jezus weer tot breken en delen komen
en in de vastentijd stappen zetten in versobering,
kunnen we een signaal gevenhoe het anders kan.

Onze Vader

die in het diepste van uw mensen zijt

Uw naam worde steeds meer liefde.

levend door en tussen ons als teken van uw rijk.

Laat ons uw wil ontdekken,

in 't werk met mensen aan een nieuwe aarde van geluk voor allen.
Geef ons het besef: dat brood voor allen dagelijkse opdracht is.
En waar wij falen of ontmoedigd zijn,

wees steeds opnieuw voor ons vergeving

in 't herhaald vergeven aan elkaar.

En leid ons heen door onmacht en door angst,

op onze tocht naar u met Jezus onze Heer. Amen

Communie

En we bidden

in onzekerheid en onmacht - hoe te gaan in deze wereld

In hoop - gevestigd op een stem die richting geeft en verenigt

en in herinnering — van wat ons al eens is aangezegd en voorgedaan
“Doe als ik”, heeft hij gezegd, om voor altijd verbonden te zijn.

Bezinning na de communie

Vandaag, start van onze veertigdagentijd, begint ook de ramadan.

Een uitstekende kans voor christenen en moslims om samen de weg van
ommekeer te gaan, want we delen hetzelfde verlangen naar bevrijding en
vernieuwing.

Lavesh Ismail getuigt over de ramadan:

“Voor mij zijn de meest eenvoudige rituelen vaak

het krachtigst. Samen eten met mijn ouders, broers en zussen,

bv. Dat helpt me om stil te staan in een wereld die te snel gaat.

Het is een moment van aanwezig zijn, luisteren, verhalen delen

en verbondenheid voelen.

De vastenperiode versterkt dit omdat we de maaltijden nog meer samen
nuttigen, meer samen bidden en naar de moskee gaan.

Doordat we overdag niet eten, komen we los van onze gewoontes.
De ramadan nodigt me extra uit om te reflecteren hoe

ik een beter mens kan worden. [...] uit Vastenkalender Broederlijk Delen

Slotgebed

God van leven, Gij wilt verandering zien

zoals Jezus het ons heeft voorgedaan:

niet met groot vertoon en holle woorden, maar met concrete daden.
Wat is gerijpt in de binnenkamer van ons hart

mag naar buiten voor de grote ommekeer.

Met zorgzame handen,

met de juiste acties voor een menselijke samenleving,

de nieuwe aarde die Gij op het oog hebt.



Dat het gebeuren mag!

Mededelingen

- zaterdag 21 februari Emmaisdag Christenen en vrede 14.30-17u met o.a.
getuigenis over de kerk in de oorlogssituatie in Congo door Ghislain Kasereka
De Kring Jozef Pierrestraat 60 Kessel-Lo

- 7 maart Portie gemengd in Hal 5 Interreligieuze ontmoeting

- 10 maart 20u UP zingt 19-21u Begijnhofkerk olv eva.andriessen@kuleuven.be

- donderdag 26 maart 2026: Concert Universitair Orkest en koor uit Greifswald
onder leiding van Harald Braun. Thema: “Geef ons vrede in onze tijd”

Start: 19 u St Franciscuskerk Tiensesteenweg Kessel-Lo

Programma: Werken uit het oratorium "Elias" van F. Mendelssohn en andere
religieuze kamermuziek voor trompet, viola, koor en ensemble

Kaarten: 8 euro (voorverkoop) — 4 euro sociaal tarief - 10 euro (aan de kassa)
Meer info op de folder achteraan de kerk.

- 28 maart Benefietoptreden van het WOSH koor (uit Heist-op-den-Berg) voor
Broederlijk Delen. St Lambertuskerk Heverlee. 20€, drankje inbegrepen
Kaarten bestellen: concertvoorbd@gmail.com

- https://Iftarmee.be Deel een iftarmaaltijd met een moslimfamilie *

Zending en zegen:

We horen de oproep tot inkeer en ommekeer.

In solidariteit, stilte en soberheid zullen we samen onze weg zoeken.
Onze God, de Ene, roept ons op, toont de weg en zegent al onze stappen.
+ In de naam van de Vader/Moeder, de Zoon en de Heilige Geest.

Ga dan op weg_(melodie) Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven

Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede.
Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden.

En valt het zwaar, steun en bemoedig elkaar,

liefde verlicht dan je schreden.

Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen.
Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen.
Geen hongersnood: wij delen samen ons brood.
Er zal genoeg zijn voor velen.

Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen.

Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw leven, niet te falen.
Als wij dat doen, blijft onderweg 't visioen

liefde en warmte uitstralen.

*“Iftarmee” is een initiatief van Fedactio en zijn lidverenigingen. Als Fedactio willen we met dit initiatief
de dialoog, de solidariteit en de gastvrijheid tussen mensen met verschillende geloofsovertuigingen


mailto:eva.andriessen@kuleuven.be
https://iftarmee.be/

bevorderen. Met dit project schuiven we de vooroordelen opzij en streven we naar wederzijds begrip
om de kunst van het samenleven waar te maken! Tot 15/3



