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Don Bosco Zangviering  

4° zondag van de Advent   

‘Hoop op een teken’   

21 december 2025 
 

Zal er ooit een dag van vrede 

Zal er ooit bevrijding zijn  
voor wie worden doodgezwegen, 
levenslang gebroken zijn? 
 
Zal er ooit een blijvend heden 
vol van goede vrede zijn 
waar geen pijn meer wordt geleden 
 en het leven nieuw zal zijn? 
 
Zie de sterren aan de hemel  
waar het duister van de nacht 
door hun schijnsel wordt verdreven 
 tot een nieuwe dag die lacht. 
 
Zoals bomen mensen tonen  
dat er kracht tot groeien is  
zal de zoon der mensen komen 
 die de boom des levens is. 
 
Zoals sterren mensen melden 
dat geen nacht te donker is  
zal een kind ons komen redden 
dat het licht der wereld is. 
 

Als alles duister is 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 

dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft  
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De nacht loopt ten einde 

De dag komt naderbij      H. Oosterhuis/B. Huijbers 

 

Het volk dat woont in duisternis 

zal weten wie zijn Heiland is. 

Onverwacht komt van heind’ en ver 

de Mensenzoon, de morgenster. 

 

Ziet naar de boom, die leeg en naakt 

in weer en wind te schudden staat, 

de lente komt, een twijg ontspruit, 

zijn oude takken lopen uit. 

 

Een twijgje, weerloos en ontdaan, 

zonder gestalte, zonder naam. 

Maar wie gelooft, verstaat het wel. 

Dat twijgje heet: Emmanuel. 

 

Die naam zal ons ten leven zijn. 

Een zoon zal ons gegeven zijn. 

Opent uw poorten, metterdaad 

dat uw Verlosser binnengaat. 
 

  



 
3 

 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent 

Omdat Hij niet ver wou zijn is de Heer gekomen.  

Midden in wat mensen zijn heeft Hij willen wonen. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 2x 

 

Overal nabij is Hij mens'lijk allerwegen. 

Maar geen mens herkent Hem, Hij wordt gewoon verzwegen. 

 

God van God en licht van licht aller dingen hoeder 

heeft een menselijk gezicht aller mensen broeder. 

 

Wilt daarom elkander doen alle goeds geduldig. 

Weest elkaar om zijnentwil niets dan liefde schuldig. 

 

Weest verheugd, van zorgen vrij: God die wij aanbidden 

is ons rakelings nabij, wonend in ons midden. 
                                                         H.Oosterhuis/B.Huijbers                                                             

 

Niet meer verstrooid, niet meer verloren,         

nieuwe mens in ons geboren     Carlos Desoete 

Wij bidden en vieren, verzamelen ons,  

tegen het spel van de macht, 

tegen het heersen van sterk over zwak,  

tegen de moedeloosheid die om ons heen wordt uitgezaaid. 

Wij bidden en vieren, verzamelen ons,  

tegen het elk voor zichzelf, 

tegen de angst voor anders en vreemd,  

tegen de leegte, de eenzame dagen 

opdat wij een nieuw vertrouwen wagen 

  

Wij bidden en vieren, verzamelen ons omwille van uw belofte. 

Houd in ons wakker het dromen van vrede,  

maak ons sterk om staande te blijven, 

beziel ons met de kracht die geneest 
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Jij diep in ons verscholen 
       Jan van Opbergen/ Es ist ein Ros entsprungen 

                                   

Jij, diep in ons verscholen,  

jij ziel van al wat leeft, 

die ons verbindt met morgen  

en met wat is geweest. 

Jij maakt ons heel en één,  

de minste mens geborgen, 

O God door alles heen. 

 

Wij zijn om jou verlegen  

O God in ons bestaan. 

 Maak ons jou toegenegen,  

geef ons te doen jouw naam.  

Maak ons toch heel en goed,  

de minste mens geborgen,  

O God, die leven doet. 

 

Wij bidden om bevrijding  

uit onze eenzaamheid, 

om gloed van nieuwe tijding  

in deze kille tijd. 

Maak ons weer heel en waar,  

de minste mens geborgen, 

O God, wij met elkaar 
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Nee een kind 
Herman Verbeek/ Hark the herald angel sing 

 

Nee een kind wordt niet geboren 

om te huilen voor altijd 

nee een kind raakt niet verloren 

uit het moederhuis geleid 

jij zult drinken van de vreugde 

jij zult slapen in een hart 

wees niet bang om kind te zijn { 

kleiner worden doet geen pijn  {  herhalen 

 

want de bozen zijn verlegen 

met het lachen van een kind 

want het klein zijn is een zegen 

voor wie eindelijk vrede vindt 

jij hoeft voor geen macht te buigen 

jij hoeft voor geen vloek op zij 

ga maar waar het licht verschijnt { 

aan het oosten komt geen eind    { herhalen 

 

als jij morgen groot zult worden 

krijg dan van jouw reis geen spijt 

iemand zal jou wel omgorden 

met de riem gerechtigheid 

jij moet uitgaan naar de wegen 

jij moet bij de herders zijn           

zonder buidel zonder staf  { 

met het lied dat ik jou gaf { herhalen 
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Wij bidden om vrede Jan van Opbergen/Away in a manger 

 

Wij bidden om vrede, ten oosten, vlakbij 

Dat leed zij geleden, zoveel barbarij 

Dat moslim en christen in vrede bestaan 

Dat al wie moest vluchten naar huis toe kan gaan. 

 

Wij bidden om schaamte vanwege geweld 

Door discriminatie- de vreemde gekweld 

Dat wij ons verzetten, alert en getrouw 

Dat niemand miskend wordt, geen mens in de kou 

 

Wij bidden om eenheid, om zorg voor elkeen 

Voor al wie gebrek lijdt vandaag om ons heen 

Dat wij niet verleren het levensgebaar 

van breken en delen – Gods toekomst voorwaar 

 

 

Gods vrede zal stromen Jan van Opbergen/ Adeste fideles 
                          

Gods vrede zal stromen over heel de aarde,  

zijn koninkrijk kome: gerechtigheid. 

Steeds nieuw geboren doet Hij van zich horen. 

Hij wekt in ons de vrede (3x) en alle goeds. 

Ook wij, nieuw geboren, omgekeerd ten leven. 

Wij doen van ons horen in woord en daad:  

kleine gebaren maar niet te bedaren. 

Wij zijn in staat tot vrede (3x) en alle goeds. 

Gezegende dagen,  Nieuwjaar van verlangen,  

van zoeken en wagen in deze tijd. 

God brengt ons verder, Hij is onze herder. 

Zo gaan wij richting vrede (3x) - alle goeds! 
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Lied om licht        Harry Wouters 

                                  Kom ons in diepe nacht ter ore 
                                      

Om licht te zien zijn wij gekomen, 

een krans van mensen wereldwijd 

die waakzaam van de vrede dromen 

en werken aan gerechtigheid. 

Ontsteek het vuur opdat wij horen 

het lied dat zingt in alleman 

tot nieuwe mensen zijn geboren: 

vrienden met vrede hand in hand. 

  

Om licht te zijn voor alle landen, 

een gloed die warmte geeft en hoop, 

een bron van brood in alle handen: 

de hemel houden wij ten doop. 

Kom aan het licht, kom weer tot wereld, 

neem wanhoop weg en duisternis, 

laat zonder last van leugens leven 

het mensenkind dat toekomst is. 

  

Om licht van licht te zijn op aarde, 

aanhoudend licht van het begin, 

opdat geen mens meer zou verdwalen, 

zet God zijn eigen bloed nu in. 

Opent uw hart, groen licht voor ogen, 

de hoop groeit waar geen wegen gaan 

en wie op pad gaat, ongelogen, 

vindt ooit de hemel open staan. 

 


