
Don Bosco 21 december 2025  

‘Hoop op een teken’ 

Welkom 

Welkom in deze zangviering –  

dat is volgens het gezegde 2x bidden. 

Het is dus geen ‘gewone’ viering. 

 

Er branden al drie kaarsen. Vandaag steken we de vierde kaars aan.  

Mogen wij hoopvolle, aanstekelijke mensen zijn. Dat we mekaar oproepen en 

steunen in daden van solidariteit voor wie het moeilijk heeft. 

Meer dan ooit is het nodig om uit te zien naar gebeurtenissen die ons 

courage/moed geven. Dat kan iets in de natuur zijn, iets pakkend in een boek, 

een film, een mooi kunstwerk, een ontmoeting.  

Ook in de bijbel is er sprake van ‘een teken vragen’, een ‘teken krijgen’. 

We lezen bij Jesaja 7,10-14 

Ook dit liet Jahwe tot Achaz zeggen: 'Vraag Jahwe, uw God, om een teken, 

hetzij uit de diepte van de onderwereld of uit de hoogte daarboven. 'Maar Achaz 

antwoordde: `Dat doe ik niet, ik stel Jahwe niet op de proef.' Toen zei de 

profeet: `Luister, huis van David! Is het u niet genoeg mensen te tergen, dat gij 

ook nog mijn God moet tergen? Daarom geeft de Heer zelf u een teken: Zie de 

jonge vrouw is zwanger, en zal een zoon ter wereld brengen, en gij zult hem de 

naam Immanuël geven. 

 

De liederen die we kozen zijn bekende melodieën van kerstliederen. De teksten 

zijn van Jan van Opbergen, Huub Oosterhuis of Herman Verbeek. 

Bij het lied Nee een kind vonden we de uitleg van de auteur, H. Verbeek (in De 

dag dat ik gezongen heb, pag. 43) 

"Op een oud Anglicaans Kerstkoraal: 'Hark! the herald angels sing' is dit een 
geboortelied, om een kind toe te zingen en mee te geven. Ook een lied voor grote 
mensen. Ouder worden en worden als een kind. Niet kinderlijk, niet kinds, maar 
alsnog de oorspronkelijke gave van de gaafheid deelachtig worden. Klein worden is 
het meest moeilijke voor de groten. Macht verwordt zo gauw tot superego en 
Übermensch. De menselijke maat, de volle mensenmaat neemt niet de plaats van de 
ander er nog bij, maar schept ruimte, voor ieder ruim voldoende. Vrede is een 
herberg met voor ieder plaats". 

 

Uit de adventskalender van Welzijnszorg halen we deze tekst: 

Er moet een ster zijn  

voor iedereen die zoekt 



naar wegen en naar woorden 

om de ander tegemoet te gaan. 

Er moet een ster zijn 

voor diegene die zoals een herder 

zijn tred vertraagt en zich ontfermt 

over de achterop geraakte. 

Er moet een ster zijn 

voor wie amper overeind blijft 

en toch zijn schamele verwachting 

als een fakkel in zijn ziel bewaart. 

Er moet een ster zijn 

voor wie naamloos licht in zich draagt 

en overal vuurtjes tracht aan te maken 

waaraan men zich verwarmen kan. 

Er moet een ster zijn 

voor wie de wijsheid en de eenvoud leert 

om in een doodgewoon gebeuren 

het buitengewone van mens-zijn te 

ontdekken.                (Elisabeth website – pastorale zorg.be) 

 

Voor we het slotlied zingen, verwijzen we naar de organisatie die we al enkele 

keren vernoemden: ERAT. Het is een werking voor jongeren die extra aandacht 

nodig hebben. 

In het nieuwe jaar kunnen we echt kennismaken met hun aanpak. 

Lied om licht 

Uit de oorspronkelijke tekst van dit lied ‘Kom ons in diepe nacht ter ore’ halen 

we deze woorden aan: 

Geen ander teken ons gegeven, 

geen licht in onze duisternis 

dan deze mens om mee te leven 

een god die onze broeder is. 

Met deze opdracht worden we gezonden om zelf een teken van hoop te zijn. 

Amen 

 

  



ERAT 

Om jonge kandidaat-werknemers minder kwetsbaar te maken, hun zelfbeeld te 

laten opkrikken en hen te laten ontdekken wat hun sterktes en talenten zijn, 

slaat de Leuvense vzw ERAT de handen aan de ploeg. 

Je vindt ze aan het Benedenplein/ Jeanne Devosplein net  

aan de uitgang van de voetgangerstunnel onder het station. 

 

De slogan van Erat zegt veel. 

We zoeken de vonk. We wakkeren ze aan. 

We verspreiden het vuur. 

 

Getuigenis van Marie: 

Ik ben effectief mee beginnen helpen op Erat, op een moment dat ik zelf wat 

zoekende was. Toen heb ik één van de uitgangspunten van Erat zelf toegepast: 

zit het je niet mee, richt dan je blik op anderen en je krijgt weer wat perspectief. 

En inderdaad, het bleek ook voor mij te werken. 

Ik kom met mensen in contact die ik anders nooit zou tegenkomen, én 

omgekeerd!  

 

Het project van ERAT steunen kan  via  

WZZ BE 21 0000 0000 0303. 

Met vorming en campagnes maakt Welzijnszorg mensen bewust van het 

onrecht dat armoede is. WZZ roept op tot verandering. Bij onze politieke leiders 

wordt aangedrongen om bij de beleidsbeslissingen de kwetsbare mensen niet te 

vergeten. 

 

 

Kerstviering woensdag 24 december om 20u 

 

In het nieuwe jaar is de eerste viering op 11 januari 2026 

 


