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Blijf niet naar de hemel staren!   Sta op en schitter! 
 

 

Welkom 

Gezegend het licht van deze dag. 

Gezegend ieder woord dat kracht geeft en bezielt. 

Gezegend ieder van u, om wie je bent, 

om wat ons samenbrengt, in naam van wie wij noemen: 

Vader-Moeder, Zoon en H. Geest. 

 

Lied: Vrede voor jou 
Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. 
Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last verborgen pijn: 
vrede, genade, God om je heen; vergeving, nieuwe moed voor jou en iedereen! 
 
Niemand komt hier vrij van het kwade, niemand gaat hier straks weer vrijuit. 
Niemand te veel, niemand te weinig, niemand te groot, geen een te klein,- 
dit wordt verbeeld in woord en gebaar, tot ooit en overal wij leven van elkaar! 
 
Jij die ons kent, jij die ons aanvoelt, jij die de hele wereld draagt 
kom naar ons toe, leer ons te leven, help ons te zien wat ieder vraagt,- 
tijd om te leven, kans om te zijn, een plek om nu en ooit gezien, aanvaard te zijn. 
 

 

Inleiding 

Vandaag luisteren we naar de lezingen uit de Handelingen en Lucas die beide over Hemelvaart 

vertellen.  Jezus neemt afscheid van zijn leerlingen. Niet met verdriet, maar met een belofte. Hij 

zegent hen, wordt opgenomen in de hemel – en zij keren vervuld van vreugde terug naar Jeruzalem. 

Ze gaan niet bij de pakken neerzitten. Ze blijven niet verdwaasd naar de hemel staren. Ze gaan aan de 

slag. 

Een dertigtal jaar geleden kwam ik meermaals in Poustinia bij Modest en Huguette. Willem was toen 

al bezig met het bouwen van de kapel. Op één van de bezoekjes was ik daar met Hemelvaart en kreeg 

ik het verhaal van Willem te horen, die met Hemelvaart een inzicht kreeg nl. om zijn weg daar verder 

te zetten en zijn talenten daar ook te gebruiken.  Ik werd daar enorm door geraakt. 

 

Openingsgebed 

Open mijn hart, 
maak mij tot een ontvankelijk mens. 
Dat ik zien kan wie in nood leeft, 
dat ik de stem hoor van wie lijdt. 
Help mij, God, mijn roeping te verstaan 
op de plaats waar ik leef. 
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Handelingen 1, 1-11: Hemelvaart van Jezus: Jezus’ leerlingen krijgen de opdracht zich in te zetten 

voor de verspreiding van wat Hij gezegd en gedaan heeft. De Geest zal zorgen voor sterkte en kracht. 

 

Beste Theofilus, In mijn eerste boek heb ik geschreven over alles wat Jezus gezegd en gedaan heeft. 

Het eind van dat boek gaat over de dag dat Jezus naar de hemel ging. Op die dag sprak hij met de 

apostelen, die hij uitgekozen had met hulp van de heilige Geest. Jezus vertelde hun wat ze moesten 

doen. Daarna ging hij naar de hemel. De apostelen hebben gezien dat Jezus na zijn dood weer leefde. 

Hij heeft hun dat op allerlei manieren bewezen, veertig dagen lang. Hij kwam vaak bij hen, en dan 

sprak hij met hen over Gods nieuwe wereld. Op de dag dat Jezus naar de hemel ging, zei hij tegen de 

apostelen: ‘Jullie moeten in Jeruzalem blijven. Blijf daar wachten. Want mijn Vader heeft beloofd om 

jullie de heilige Geest te geven. Dat heb ik jullie al verteld. Het zal over een paar dagen gebeuren: dan 

zullen jullie met de heilige Geest gedoopt worden. Dat is anders dan toen Johannes mensen doopte, 

want Johannes doopte met water.’ Toen vroegen de apostelen aan Jezus: ‘Heer, is dat dan het 

moment waarop u koning van Israël zult worden?’ Jezus antwoordde: ‘Jullie hoeven niet te weten 

wanneer dat zal gebeuren. Dat weet alleen mijn Vader. Maar jullie zullen kracht krijgen van de heilige 

Geest. En daarna moeten jullie overal in Jeruzalem over mij vertellen. En in heel Judea en Samaria, en 

overal op aarde.’ Toen Jezus dat gezegd had, zagen de apostelen hem naar de hemel gaan. Een wolk 

nam hem mee, zodat ze hem niet meer konden zien. Terwijl de apostelen nog omhoog stonden te 

kijken, waren er opeens twee engelen bij hen. Ze hadden witte kleren aan. Ze zeiden: ‘Mannen uit 

Galilea, jullie moeten niet naar de lucht blijven kijken. Jezus is naar de hemel gegaan, maar hij zal 

terugkomen op de wolken.’  

 

 

Muziek: Jesus, nada te turbe (Taizé)   

https://www.youtube.com/watch?v=go1-

BoDD7CI&ab_channel=MostarTaize 

 
Nada te turbe, nada te espante Quien a Dios tiene, nada le falta 

Nada te turbe, nada te espante Solo Dios basta 

Nada te turbe, nada te espante 

Quien a Dios tiene, nada le falta 

Todo se pasa, Dios no se muda  

 

La paciencia todo lo alcanza (Solo Dios basta) 

 

En Cristo mi confianza (Nada te turbe, nada te espante) 

Y de Él solo mi asimiento (Quien a Dios tiene, nada le falta) 

En sus cansancios mi aliento (Nada te turbe, nada te espante) 

Y en su imitación mi holganza (Solo Dios basta) 

Aquí estriba mi firmeza (Nada te turbe, nada te espante) 

Aquí mi seguridad (Quien a Dios tiene, nada le falta) 

La prueba de mi verdad (Nada te turbe, nada te espante) 

La muestra de mi firmeza (Solo Dios basta) 

 

Ya no durmáis, no durmáis (Nada te turbe, nada te espante) 

Pues que no hay paz en la Tierra (Solo Dios basta) 

 

No haya ningún cobarde (Nada te turbe, nada te espante) 

Aventuremos la vida (Quien a Dios tiene, nada le falta) 

https://www.youtube.com/watch?v=go1-BoDD7CI&ab_channel=MostarTaize
https://www.youtube.com/watch?v=go1-BoDD7CI&ab_channel=MostarTaize
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No hay que temer, no durmáis (Nada te turbe, nada te espante) 

Aventuremos la vida (Solo Dios basta) 

 

Niets stoort je, niets maakt je bang Wie God heeft, ontbreekt niets  

Niets stoort je, niets maakt je bang Alleen God is genoeg 

 

In Christus mijn vertrouwen  

En van Hem alleen mijn houvast  

In jouw vermoeidheid mijn adem En in navolging daarvan mijn luiheid  

 

Hier ligt mijn standvastigheid (Niets stoort je, niets beangstigt je) Hier is mijn zekerheid (Hij die God heeft, ontbreekt niets)  

 

Het bewijs van mijn waarheid (Niets stoort je, niets beangstigt je) Het voorbeeld van mijn standvastigheid (Alleen God is genoeg) 

 

Laat er geen lafaard zijn (Niets stoort je, niets maakt je bang) Laten we op avontuur gaan in het leven (Wie God heeft, het ontbreekt hem aan 

niets) Je hoeft niet bang te zijn, slaap niet (niets stoort je, niets maakt je bang 

 

 

Evangelie: Lucas 24, 50-53: Het afscheid van Jezus  

Jezus zei tegen zijn leerlingen: 'In de Bijbel staat dat de Messias zal lijden en sterven en dat Hij op de 

derde dag zal verrijzen uit de dood. En ook dat men in zijn naam bekering tot vergiffenis van de 

zonden moet prediken. Men moet dat doen bij alle mensen, te beginnen in Jeruzalem. Jullie zijn 

daarvan getuigen. Daarom zend Ik jullie wat mijn Vader beloofd heeft. Blijf in de stad, tot God jullie 

die kracht zal geven.' Daarna ging Jezus met de leerlingen naar buiten, tot bij Betanië. Hij stak zijn 

handen omhoog en zegende hen. Terwijl Hij dat deed, ging Hij weg. Hij werd in de hemel 

opgenomen. Zijn leerlingen aanbaden Hem en keerden heel blij naar Jeruzalem terug. Zij gingen de 

hele tijd naar de tempel en verheerlijkten God. 

 

Duiding: 

Dit verhaal is niet letterlijk te nemen. Het is een geloofsverhaal. Lucas vertelt daarin wat de leerlingen 

van Jezus innerlijk beleefd hebben. Hij is dood en begraven. En toch ervaren zij dat Jezus er nog 

steeds is. Hij inspireert hen en geeft hun de kracht om over Hem te blijven spreken.  Lucas schrijft 

over een een wolk (aanwezigheid van God) en twee engelen (boodschappers). Het verhaal vertelt in 

symbolen hoe Jezus na zijn dood op een nieuwe wijze bij zijn leerlingen aanwezig blijft.  

"Blijf niet naar de hemel staren", zeggen de engelen.  

En dat is precies waar het vandaag ook over moet gaan. Want Hemelvaart is géén verhaal over Jezus 

die 'weg' is naar de hemel. Het is een verhaal over verantwoordelijkheid hier op aarde. Over de 

vraag: Wat doen wij met wat Hij ons heeft nagelaten? 

Lucas schrijft dat Jezus zijn leerlingen opdraagt te getuigen. Ze moeten verkondigen wat zij gezien 

hebben: dat liefde sterker is dan dood, dat vergeving mogelijk is, dat leven uit God bevrijding 

betekent. En dat allemaal te beginnen in Jeruzalem. 
Maar wat doen wij vandaag met die boodschap, als samenleving? Zijn wij getuigen? Of blijven ook wij 

liever naar de hemel staren – naar boven, naar buiten, naar anderen – terwijl de wereld rondom ons 

brandt? 

De engelen zeggen: “Wat staan jullie naar de hemel te kijken?” Dat is een confronterende vraag. 

En misschien moeten wij die vandaag ook aan onszelf stellen: 

Terwijl mensen vluchten voor oorlog, geweld en klimaatverandering, sluiten wij onze grenzen. Alsof 

zij geen mensen zijn zoals wij. 

Terwijl ongelijkheid groeit, praten wij liever over ‘eigen verantwoordelijkheid’ dan over solidariteit. 
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Terwijl onze aarde kraakt onder onze consumptie, wordt duurzaamheid opgeofferd aan economische 

belangen. 

Terwijl polarisatie toeneemt, en haat steeds openlijker wordt geuit, zwijgen veel mensen liever dan 

dat ze durven opstaan. 

Waarom doen wij zo weinig met zijn boodschap?  Wat betekent het om gezonden te zijn? 

Jezus zegent zijn leerlingen. Niet om hen een veilig gevoel te geven, maar om hen op weg te sturen. 

Zij worden gezonden om recht te doen, liefde te brengen, muren af te breken tussen mensen. 
Hemelvaart is geen ticket naar boven. Het is een opdracht voor hier beneden. Het is een roep om 

actief te worden. Jezus laat zijn leerlingen niet achter met wetten of regels. Hij laat hen achter met 

een belofte en een opdracht: “Jullie zullen kracht ontvangen van boven.” 
Dat is geen magische kracht. Het is de kracht van de Geest die mensen in beweging zet, die hen hun 

stem laat verheffen tegen onrecht, die hen doet kiezen voor kwetsbaren, tegen de stroom in. 
De Geest zal hen drijven  naar de straten, de pleinen, de huizen van mensen. Daar zullen zij het 

evangelie leven, niet alleen verkondigen.   

Ook wij worden geroepen om het evangelie te leven, de wereld is onze werkplaats. 

Hemelvaart is geen vlucht uit de werkelijkheid. Het is een uitnodiging om er met open ogen en open 

hart in te stappen. 

Laten wij dan gaan – gezegend, maar niet gerust. 

Gesterkt, maar niet gemakzuchtig. 

Gezonden, maar met onze voeten stevig op de grond. 

 

Lied: Niet als een magische kracht (LvB, nr 30) 

Niet als een magische kracht, 
niet op de wijze der goden, 
baant onze God zich zijn weg, 
niet als een ark van triomf. 
 
Maar als een voetspoor vooruit, 
altijd op weg naar bedreigden 
zwervend om vrede en recht, 
tegen de loop van het lot. 

 

Niet als een Heer van Hierna, 
niet als de man van hierboven 
wil onze God zijn geëerd, 
niet als een hoofdstuk apart. 
 
Maar als een mens onder ons 
speurend naar hoop voor de minsten; 
iemand die doet wat hij zegt, 
liefde is hij metterdaad. 

 

 

 

Geloofsbelijdenis (naar Carlos Desoete, tot hemelvaart zijn wij geroepen) 

 

Ik geloof dat de hemel niet een plaats is hoog boven het uitspansel en ver achter de sterren, 

niet het domein van de ruimtevaart. 

Ik geloof dat de hemel veel meer is dan wat voor ons gereserveerd is na het uur van onze dood. 

Ik geloof dat de hemel elke plek en elk moment is waar Hij die heet ‘Ik zal er zijn’ gebeurt, waar 

alle leven, denken, doen en spreken van Hem is doordrongen en zijn liefde zichtbaar maakt. 

Die hemel heeft de Verrezene op aarde gebracht en daar hoort Hij thuis, en wij worden geroepen tot 

Hemelvaart. 

Ik geloof dat de Hemel thuiskomen is, je diepste bestemming vinden in het bemind zijn,  

in het onvoorwaardelijk er mogen zijn, omdat iemand er even onvoorwaardelijk voor ons is. 

Ik geloof dat hemel baden is in zijn Geest, ondergedompeld, gedoopt worden in een leven waarvan 
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het ‘Heb elkander lief’ de rode draad is in ons bestaan en waar ieder mens tot zijn-haar recht mag komen en 

wij geroepen zijn tot hemelvaart. 

Ik geloof in een hemel die hier en nu begint, want die hemel hoort bij de aarde, zoals de aarde is bestemd om 

woonplaats van God te zijn. 

Twee delen van dezelfde wereld van God. Ze horen samen, onlosmakelijk verbonden: aarde en hemel. Tot 

Hemelvaart zijn wij geroepen. 

 

 

Voorbeden met acclamatie: 

Wie anders zou de hemel dragen 

dan zij die van de aarde houden 

in een zachtmoedige omarming 

 

Terwijl mensen vluchten voor oorlog, geweld en klimaatverandering, sluiten wij onze grenzen. Alsof 

zij geen mensen zijn zoals wij. Laten wij bidden dat wij die mensen zien zoals wij.  Accl. 

 

Terwijl ongelijkheid groeit, praten wij liever over ‘eigen verantwoordelijkheid’ dan over solidariteit. 

Laten wij bidden dat wij solidaire mensen mogen zijn en niet uit gemakzucht mensen aan de rand 

verantwoordelijk stellen voor hun eigen lot. Accl. 

 

Terwijl onze aarde kraakt onder onze consumptie, wordt duurzaamheid opgeofferd aan economische 

belangen. Laten wij duurzaam omspringen met wat ons de aarde ons geeft. Accl. 

 

Terwijl polarisatie toeneemt, en haat steeds openlijker wordt geuit, zwijgen veel mensen liever dan 

dat ze durven opstaan. Laten wij bidden dat wij blijven geloven in de dialoog en goede communicatie 

tegen polarisatie en haat. Accl. 

 

Laten wij bidden dat ook wij niet naar de hemel blijven staren maar dat wij onze 

verantwoordelijkheid opnemen hier op aarde. 

 

Lied: Laat elk talent beschikbaar zijn 

Laat elk talent beschikbaar zijn 
en ieder mens te vinden zijn 
om onrecht, oorlog, martelpijn 
met woord en daad te weren. 
Dat al wie in God gelooft 
en in zijn rijk aan ons beloofd, 
met inzet van hart en hoofd 
zich tot de minste keren. 
 

Laat ieder deel van leven zijn, 
van sterk tot zwak, van groot tot klein; 
laat ieder meesterdienaar zijn, 
verlegen om de vrede. 
Dat niemand in dit bestaan 
apart en eenzaam hoeft te staan; 
dat allen met allen gaan, 
met hart voor lijf en leden 

Laat alle kracht gebundeld zijn 
en liefde niet gekunsteld zijn, 
om dwars door leugen, schone schijn 
een wereld op te bouwen, 
waar tweedracht en haat verstomt 
en recht niet langer wordt verkromd 
zodat er een einde komt 
aan wee-geroep en rouwen 
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TAFELGEBED  

WOORDELOOS AANWEZIG  (Jef Wauters) 

Hoe zullen wij met elkander spreken  

nu jij alleen maar woordeloos aanwezig bent in ons midden?  

Hoe wijds is de leegte, hoe diep de afgrond?  

In de leegte die je nalaat, tastbare leegte,  

- schittert je leven als een kostbare parel  

spreekt je leven als nooit tevoren: 

 zorgzame nabijheid  

kwetsbare tederheid  

bevrijdend verzet  

zachtheid en goedheid  

hunkering en verlangen  

Zo wordt jij voor ons meer en meer gebroken brood dat onze honger stilt  

heuvels van gerechtigheid.  

Zo wordt jij voor ons meer en meer verschonken wijn dat onze dorst stilt bergen van vrede.  

Zo delen wij samen meer en meer het ene leven 

waarin jij ons voorgaat  

teruggekeerd naar de bron van alle barmhartigheid, het leven gevend water,  

- ik in U, U in mij, niemand kan ons scheiden.  

In liefde geborgen, gered van de afgrond  

spreken wij met elkaar in herinneringen innerlijke taal, 

- taal van binnen, taal van leven.  

 

 

Onze Vader die in het diepste van uw mensen zijt 

  

Communie: 

Wie het brood breekt, ontsteekt een vuur van liefde, 

een ontembaar engagement. 

Wie het brood breekt, overschrijdt elke grens, vindt en ontmoet de ander, 

verbindt alle mensen op aarde tot één wereldgemeenschap. 

 

Muziek tijdens de communie 

Ruimtevaarder - Kommil Foo 

 

Meditatie Catharina van Siëna   

Opdracht van elke christen na de Hemelvaart  

Jezus heeft geen ogen meer op deze aarde  

om de nood van mensen te zien.  

Hij heeft alleen nog onze ogen.  

Jezus heeft geen oren meer op deze aarde  

om het leed en de vreugde van mensen te beluisteren.  

Hij heeft alleen nog onze oren  
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Jezus heeft geen handen meer op deze aarde  

om mensen te helpen. Hij heeft alleen nog onze handen.  

Jezus heeft geen voeten meer op deze aarde  

om samen met mensen op weg te gaan naar zijn Rijk.  

Hij heeft alleen nog onze voeten.  

Wij zijn het enige evangelie dat de mensen nog lezen,  

wij zijn de blijde boodschap in vlees en bloed.  

 

ZENDING: Hemelvaartmens (Filip Vanbesien)  

Hemelvaartmens zijn is volop leven  

en het hoofd niet laten hangen omwille van tegenslag en donkere tijden 

En niet naar boven staan gapen 

alsof de oplossing voor alle problemen van daar moet komen 

Hemelvaartmens zijn is naar elkaar kijken en weten 

en voelen en beseffen: 

met elkaar moeten we vooruit 

met elkaar gaan we het aanpakken 

En wat die Jezus deed, dat doen wij ook … KIJK! 

 

Dat we deze woorden laten bezinken en ons laten wegvoeren niet naar de hemel maar op weg naar 

onze opdracht in de naam van de Vader-Moeder, Zoon en H. Geest. 

 

Lied: Blijf niet staren op wat vroeger was (Oosterhuis-Huibers) 

Blijf niet staren op wat vroeger was. 

Sta niet stil in het verleden. 

Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen 

het is al begonnen, merk je het niet? (2x) 

 

Mededelingen: 

 8/6 Pinksterviering 

 22/6 afsluiten van dit werkjaar, wie neemt een taakje op zich? Receptie klaarzetten, iets maken, iets 
meebrengen om te drinken, opruimen en afwassen …. Je kan je melden bij Majo. 

 Tijdens de vakantie zijn er 3 vieringen: 6 juli, 27 juli en  donderdag 15/8 
 

 Teken de petitie. 14.000 kinderen in Gaza dreigen te verhongeren. 
https://secure.avaaz.org/campaign/nl/israel_aid_blockage_sa_loc_nl 

 Op initiatief van 11.11.11 is er een nationale actie op zondag 15 juni in Brussel:  

Trek een rode lijn tegen de genocide in Gaza. 

Eis toegang voor humanitaire hulp. Stop de wapenhandel. Sanctioneer en arresteer oorlogsmisdadigers. 

Verbied handel met bezet gebied. 

Vorige zaterdag waren we met velen op het Ladeuzeplein maar we kunnen nog meer. Wie niet kan 

deelnemen kan als symbool een rood lint spelden op zijn of haar kledij! 

 

 

https://secure.avaaz.org/campaign/nl/israel_aid_blockage_sa_loc_nl

