5de paaszondag 18 mei 2025
Welkom-Inleiding

Met het kruisteken verbinden we ons met hemel en aarde, met elkaar en de hele
wereld: in de naam van vader-moeder, zoon en heilige geest.

Een dag na de afscheidsviering van onze vroegere pastoor: Marcel Van Laethem
wou ik zijn gedachtenis eren door terug te grijpen naar enkele teksten die hij
koos voor een viering van ziekenzorg.

Ze sluiten heel goed aan bij de lezingen die voor deze 5% paaszondag zijn
voorzien.

Marcel zou het ons niet kwalijk nemen dat we ook de gebeurtenissen van deze
tijd benoemen.

Afgelopen week waren berichten over Gaza en de herdenking van de Nakba, - de 77 jaar
voortdurende catastrofe in Palestina - en het verzet hiertegen in het nieuws.

De zorgen over het klimaat, onmenselijke werkomstandigheden, dreigende armoede, de
moeilijkheden die vluchtelingen doorstaan, en zoveel ongekend of ongenoemd leed; het is
om moedeloos van te worden.

En dan zijn er de teksten van vandaag: een over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
een over de eerste christengemeenschappen en het testament ‘Heb elkander lief’ zoals
Johannes schrijft.

Hoe rijmt men dat te saam?

Wat zijn de mensen in stukgeschoten steden daarmee? En wij als we in ontreddering de
weg kwijtraken?

We steken eerst het Licht van Pasen aan

Het is ook licht voor de mensen die ons dierbaar zijn;

bij wie we de wacht willen houden.

Licht voor mensen die gestorven zijn

en licht voor onszelf — dat we niet in het duister zouden ronddwalen...

Lied Vervul dit huis met hart en geest

Openingsgebed

God, gij die altijd en overal mensen nabij wil zijn met uw helende liefde
Maak ons sterk in het geloof dat wij door u geroepen en gezonden zijn
om elkaar zorgzaam te omringen.

Moge droefheid, onzekerheid en pijn

in het zo kwetsbare bestaan van mensen

ruimte maken voor hoop en nabijheid, hartelijkheid en verbondenheid.
Moge uw liefdevolle aanwezigheid tastbaar worden

in de liefdevolle nabijheid van medemensen,

In die zorgzame gemeenschap die aandacht heeft voor wie lijdt of ziek is.

Uit het boek Openbaring van de heilige apostel Johannes



Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de
eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad,
het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel nederdalen, bij God vandaan. Ze was als een
bruid die zich mooi gemaakt heeft voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde
een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de
mensen, hij zal bij hen wonen.

Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw,
geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij’.

Muziek: Keer u om naar ons toe

Uit de brief van Paulus aan de christenen van Rome (12, 9-17)
- enkele citaten -

Je moet elkaar liefhebben zonder te doen alsof
Wat goed is moet je aanvaarden en bevorderen.

Wees gelukkig met je leven en werk je met geduld doorheen alle moeilijkheden.
Blijf vasthouden en je optrekken aan het goede dat je doet.
Help mee de nood en de zorgen van je medemensen te dragen.

Doe je best om goed te zijn voor wie anders is
Wees blij met het geluk van anderen en leef mee met hun verdriet.

Muziek: Keer u om naar ons toe
JOHANNES 13, 34-35

Nadat Jezus zijn leerlingen de voeten had gewassen en gesproken had over de
heerlijkheid en de grootheid, waarin hij mag delen, zei hij tot de elf:

“Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo
moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat
jullie mijn leerlingen zijt"

Lied: Geef alle ruimte aan de liefde
Woordje

‘Dat is mijn gebod: Heb elkander lief, zoals Ik jullie heb liefgehad.’

Het eerste kenmerk van de liefde: ze kiest niet uit. Daarom worden we geroepen
om als God te zijn, die ‘zijn zon over goed en kwaad laat schijnen, en zijn regen
laat vallen op heiligen en zondaren.”

Huub Oosterhuis legt een andere klemtoon, gebaseerd op een ander
Schriftwoord: Heb lief de vreemdelingen, geef hen brood en kleding...

Om te leren wat liefde is, moet je je wagen aan de moeilijkste liefde: de liefde
tot de vreemdeling. Want als je in zo’n vreemdeling, tot wie je je niet
aangetrokken voelt, je naaste herkent, dan mag je hopen dat je ook je vrienden,



je geliefde, je kinderen en allen tot wie je je wél aangetrokken voelt, als
‘naasten’ zult behandelen en onbaatzuchtig, om niets, zult liefhebben.

Heb lief de vreemdelingen, geef hen brood en kleding...

Er staat niet dat je ze moet omarmen en niet dat je warme gevoelens voor ze
moet koesteren. Brood en kleding zijn elementaire levensbehoeften. ..... in leven
laten.

Zoals ‘liefde’ tot je naaste wortelt in het besef van gelijkheid, dat je bent zoals
hij of zij,
Zo wortelt liefde tot de vreemdeling in het besef dat je ook zelf een vreemdeling

bent, kan worden
Wie het leven een beetje kent, sluit dat niet uit.

En nu hoe Marcel dat in een woordje - 19 jaar geleden- omschreef:

“We hebben geluisterd naar enkele regels uit de brief van Paulus aan de
Romeinen.

(Blijkbaar was er tijdens een vakantieweek rond die tekst gewerkt.)

De gemeenten die Paulus had mee-opgericht waren eilanden van menselijkheid
in een oceaan van barbarij. Zo schiepen ze nieuwe verhoudingen waarin ze niet
over mekaar heersten.

En hij citeert Ter Schegget:

Zie, dat vereist ongeveinsde liefde, zonder achtergedachten, niet gespeeld of
voorgewend, maar metterdaad en in ernst. En dan gaat het concreet om daden:
eenvoudig samen delen, omgaan met elkaar in gelijkheid, elkaar ruimte geven
om elk naar zijn gegeven charisma te dienen. In de gemeente mag de ander er
helemaal zijn, in zijn miserie en in zijn glorie. ...

De ander heeft bestaansrecht, levensrecht, toekomstrecht. Diezelfde ander, die
in de wereld vertrapt wordt, die slaaf is, of vrouw, of kind, arm, geknecht of
uitgestoten, mag er in de gemeente zijn.

Tot zover een stukje testament van Marcel.

Het is een hele uitdaging om in zijn spoor oog te hebben voor mensen die uit de
boot dreigen te vallen, te luisteren, en het juiste moment te vinden om een
bevrijdend woord te spreken.

en daarbij ten volle te genieten van het leven. We wensen het mekaar toe.

Geloofsbelijdenis



Voorbeden

God, Gij die ons ruimte en vrijheid gunt,

leer ons die vrijheid zo te gebruiken

dat wij anderen niet de ruimte ontnemen.

Maak ons ontvankelijk voor elkaar.

Wees bij degenen die zorgen hebben,

om hun eigen situatie, om hun toekomst,

om hun kinderen of andere geliefden,

om hun gezondheid of hun werk.

Dat zij niet alleen zijn in hun angst

Keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar

Gij die onvermoeibaar zijt in het maken van een nieuw begin,
wees dicht bij hen die moedeloos zijn,

die niet meer durven dromen,

die de hoop verloren hebben

dat de wereld ooit nog leefbaar wordt

dat vrede mogelijk is,

dat de geschiedenis ten goede kan gekeerd worden.

Keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar

Help ons om ook oog te hebben

voor al het goede dat gebeurt,

voor alles wat uw toekomt dichterbij brengt:

mensen die zorgen voor elkaar,

eigenbelang dat niet het zwaarste weegt,

plaatsen waar vergeving is, trouw en barmhartigheid.

Laat het geloof dat deze krachten sterker zijn dan alle dood
in ons niet uitdoven. Ga met ons mee. Amen.

Keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar
Lied: Gegroet het lieve leven

Bij het klaarzetten van brood en wijn

Met open handen zijn we hier

Een plek van ontmoeting en herinnering.

We brengen mee wat ons leven inhoudt:

Brood dat we breken met mensen om ons heen

Wijn die we delen op dagen van vreugde en verdriet.
In deze gaven zoeken wij wegen naar U

Tafelgebed

In ieder huis staat een tafel,

een huiselijke kring van eten en drinken, geven en nemen
En deel hebben aan elkanders lief en leed.

Ook hier staat een tafel,



Teken van mensen die elkaar zoeken verder dan eigen huis en haard
Teken van mensen die elkaar willen vinden in woorden van vrede.

Aan deze tafel herdenken wij wat ons bezig houdt,

Wij denken aan wie in moeilijke omstandigheden leven, dichtbij en ver weg,
Mensen in armoede, vluchtelingen, migranten, slachtoffers van oorlogsgeweld,
onveilige arbeidsomstandigheden of natuurrampen.

Wij denken ook aan onze familie, vrienden, medestanders. Hun plaats aan onze
tafel houden we altijd vrij, we vergeten geen van hen.

Zo staat een lange grote wereldtafel gedekt, met brood voor iedereen.

We geloven in de kleine solidariteit die we zelf kunnen opbrengen. We geloven in
de grote solidariteit wereldwijd.

Zo blijven we werken aan een betere wereld, ons visioen van vrede, waar er
levend brood, helder water en wijn is voor iedereen.

Moge het delen van dit brood ons vandaag en alle dagen sterken in de hoop dat
een nieuwe wereld komen zal,

Een nieuwe hemel op aarde waar brood en liefde is, genoeg voor allen.

Onze Vader

Bij de communie

Wij kijken reikhalzend uit naar zoveel:

naar liefde die sterker is dan de dood,

naar een beter leven en toekomst, oprecht en voorgoed,
voor onszelf én voor anderen,

naar recht en toekomst voor armen en kleinen.

Die hoop heeft Jezus in ons hart geplant.

Laat zijn vrede hier beginnen, rond deze tafel.

Moge zijn vrede met ons zijn.

Wensen wij mekaar die vrede van harte toe

Na de communie
Todio cambia

Tk versta onder liefde:

de duizenden nuances van vriendelijkheid en vriendschap,
van hartstocht en hoofsheid,

van bedachtzame eerbied en mededogen,

waarmee mensen elkaar bejegenen.

Ik versta onder liefde

ook de wijsheid en de wetenschap,
fantasie en volharding,

waarmee de aarde wordt opgebouwd,
steeds weer,

tegen alle afbraak in.

Alles wat ten goede is, alles wat zingt en in vervoering brengt,
alles wat troost en tot bezinning leidt,



en alles wat bijdraagt tot iets meer recht en vrede voor zo veel mogelijk mensen,
noem ik liefde’ huub oosterhuis

Mededelingen - naast wat er op papier staat

Vandaag is er feest in de parochie van Boven-Lo die 125 jaar bestaat.

We willen hen goeie moed toewensen. Er wordt gefeest tot 18.30 op de
Heideberg.

Morgen- maandag is er weer kans om te mediteren. De groep is samen tussen
acht en negen uur.

We hadden voorzien om na de afscheidsviering gisteren mekaar te ontmoeten in
de Instuif. Door het initiatief van de familie van Marcel konden we napraten, ook
met tochtgenoten van vroeger.

We nodigen je uit om na de viering in de bar nog te klinken op het leven van
Marcel. Enkele mensen hebben gezorgd voor cake-bij-de-koffie. Waarvoor dank.
De zegenwens..... komt uit de viering van ziekenzorg 2006 waar Marcel in
voorging.

Gezegend die ons elke morgen
Een beetje warm geluk bezorgen

Gezegend zij die ons verblijden

Ons troosten in ons lijden

Hun zorgen aan ons wijden

En al wat pijn doet steeds vermijden

Gezegend die ons niet verlaten
en die met ons een beetje praten
En die, zeer moedig en bereid
Ook zorgen voor gezelligheid

Dan sluiten we af met een zendingslied.

Ga dan op weg



