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Palmzondag 2025
Vol(k) van hoop: onvoorwaardelijk engagement

Voorganger: Chris
Lector: Bernard
Zang: Majo
Orgel: Herman
Muziek: Hermien

Palmzondag,

aanhef van de Goede week
waarin ter wereld overal

mensen samen vieren

hoe deze Man van Nazareth

met Hosanna is verwelkomd

en onthaald in de stad -

hoe hij afscheid heeft genomen,
ergens in een verloren hoek -

hoe hij is gekruisigd,

veroordeeld na een schijnproces -
hoe hij, dood en begraven
herkend is en gezien:

de mens naar Gods bedoeling,

de Christus, Zoon van de Eeuwige.

Welkom (Chris)

Jezus trekt Jeruzalem binnen
om zijn Pesach,

zijn uittocht uit de macht
met zijn leerlingen te vieren.
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Als een vredevorst

wordt hij ontvangen.

Hosanna! Redt nu!

Niet als een heerser, maar als een dienaar
redt hij hen die geen verweer hebben.

Zijn Pesach, zijn uittocht

betekent een overgang

van macht naar dienst.

Zijn inzet is onvoorwaardelijk

zowel voor kwetsbaren

als voor wie lijdt onder geweld:

gebroken brood, vergoten wijn.

Nu gebeurt een nieuwe overgang:

hij wordt overgeleverd,

komt in handen van de macht,

verraden voor dertig zilverlingen.
Overwonnen geachte ideeén

steken opnieuw de kop op:

onenigheid onder de leerlingen

over wie van hen denkt de grootste te zijn.
Krijgt de dood het laatste woord

of daagt de gerechtigheid bij het ochtendgloren?
Welkom in de naam van de Vader, Moeder, Zoon en H. Geest.

Intredelied: Vrede voor jou

Vrede voor jou, hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed

voor jou en iedereen.

Niemand komt hier vrij van het kwade,
niemand gaat hier straks weer vrijuit.
Niemand te veel, niemand te weinig,
niemand te groot, geen een te klein-
dit wordt verbeeld in woord en gebaar,
tot ooit en overal, wij leven voor elkaar.

Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt,

Jij die de hele wereld draagt;

kom naar ons toe, leer ons te leven,

help ons te zien wat ieder vraagt-

tijd om te leven, kans om te zijn,

een plek om nu en ooit, gezien, aanvaard te zijn
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Dienst van de palm (Chris)

Palmzondag,

rustdag in de prille lente,
waarin het behaaglijk zomers
en guur winterweer kan zijn -

Palmzondag,

een dag, warm en koud

rond een man, Jezus genoemd:
'God redt ' geheten.

In de ogen van zijn familie
de goedheid zelf,
maar al te zeer van God bezeten;

in de ogen van zijn vrienden
eigenlijk — eindelijk - de bevrijder
maar één die helaas de wapens schuwt;

in de ogen van de mensen

een profeet in woord en daad,

maar niet langer

dan ze van hogerhand mogen geloven.

Groene palm.

Je kost helemaal niets,

wij krijgen jou elk jaar opnieuw op deze dag.

Ofschoon alles duurder wordt ,

jij doet er niet aan mee.

Jij bent een ding van niks en je blijft het ook.

Maar toch, waardeloos ben je niet, bij lange niet.

Deze dag is naar jou genoemd: Palmzondag.

En eigenlijk doe jij een heleboel.

Jij roept in ons verhalen op van toen Jezus naar Jeruzalem ging
zes dagen voor zijn lijden.

Jij roept het verhaal op van die duif van Noach

die over de eindeloze watervlakte vloog,

maar ‘s avonds terugkwam met een takje in haar bek,

teken dat het water zakte en de redding nabij was.

Jij leert ons vooruitkijken naar de vreugde van Witte Donderdag,
naar de droefheid van Goede Vrijdag,

naar rouw van stille zaterdag.

Als ik jou vasthoud heb ik als het ware de Hoop in mijn handen.
Hoop kost niets, hoop wordt je gegeven.

Je bent iets heel kleins,

maar je helpt ons om door de Goede Vrijdag heen te komen.
Jij bent iets van Pasen, ons nu al gegeven.

Gezegend ben je.
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Jij zegt goede dingen
en er gaat zegen van jou uit!

Gij die uit dorre winter en harde grond
het groen van de lente op laat schieten,
zegen hen

die de palm een plaats geven in hun huis,
of op de weg die ze gaan;

zegen allen die

metterdaad geloven

in dit teken van leven en vrede;

zegen hen

waar ter wereld ook

met uw naam

Vader, Zoon en heilige Geest.

Amen.

Lezing: Lucas 19, 28-40 (NBV21): Bernard

Na deze woorden trok Jezus verder, op weg naar Jeruzalem.

Toen Hij Betfage en Betanié bij de Olijfberg naderde, stuurde Hij twee van de
leerlingen vooruit en zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp daarginds. Daar zullen
jullie een vastgebonden veulen vinden, dat nog nooit door iemand bereden is.
Maak het los en breng het hier. Als iemand jullie vraagt: “Waarom maken jullie
het los?”, moeten jullie antwoorden: “De Heer heeft het nodig.”

De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen, precies zoals Jezus had
gezegd. Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun: ‘Waarom
maken jullie het los?’ Ze antwoordden: ‘De Heer heeft het nodig.’

Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier
en lieten Jezus erop zitten. Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor
Hem op de weg uit. Toen Hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de
hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle
wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen: ‘Gezegend Hij die komt als
koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’
Enkele farizeeén in de menigte zeiden tegen Jezus: ‘Meester, berisp uw
leerlingen.” Maar Hij antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden
de stenen het uitschreeuwen.’

Duiding: Chris

“Ze antwoorden: ‘De HEER heeft het nodig’ " -Lucas 19,34

Begrepen ze het helemaal, de leerlingen die het veulen moesten gaan halen?
Waarom was dat nodig dan?

Of de eigenaars van het veulen die te horen kregen: ‘De meester heeft het
nodig.’

Waarvoor had Hij het nodig? Begrepen ze het?

En toen ze dachten dat ze het begrepen hadden en hun jassen op de grond
legden ter ere van de nieuwe heerser in Jeruzalem, zaten ze er toch nog naast.
Deden ze alleen wat hen opgedragen werd, ook al begrepen ze het niet?
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Ik denk en zeg vaak ‘ik begrijp dat niet’ of * ik versta dat niet’ .

Ik begrijp niet waarom er dingen gebeuren in de wereld zoals hongersnood,
opwarming van de aarde, klimaatsverandering, ziektes, criminaliteit, angst,
onrechtvaardigheid, ...

Ik begrijp het gedrag en de handelingen niet van mensen die hun macht
gebruiken om anderen te kwetsen, te terroriseren, te kleineren, zelfs te doden.
Ik begrijp niet wat mensen elkaar kunnen aandoen: roekeloos gedrag, liefdeloos,
verwaarlozing, bedrog, ontrouw, verdriet, ...

Ik begrijp soms niet waarom mij sommige dingen overkomen, waarom ik dingen
moet doen, soms zonder ze te begrijpen, waarom ik keuzes moet maken.

oms doen we dingen waarvan we denken dat ze goed zijn en soms blijkt later dat
we er naast zitten. Dan begrijpen we het niet.

Bladerend door de brochure liturgie en spiritualiteit van Broederlijk Delen

(blz. 38) las ik een tekst van Carlos Desoete:

‘Bij het zien van al dat onrecht veraf en van lijdende mensen dichtbij, bij het
ontdekken van structuren en systemen die alleen maar mensen doen lijden,
bekruipt mij een verlammend gevoel: onmacht, ontmoediging, wanhoop soms.
Er is toch niets aan te doen, zegt men. Er zullen altijd armen en rijken zijn, zegt
men. 't Is altijd zo geweest, zegt men. Ik voel mij voor een muur. Ik zie geen
uitwegen vaak krijg ik zin om te geloven dat het waar is wat ‘men’ zegt.’

Ik kreeg een gevoel van herkenning.
Maar de titel van de viering van vandaag is: ‘'vol(k) van hoop’
Hoe hou ik het vol in deze wereld? Wat geeft mij kracht?

Ik lees de tekst verder:

‘Daarom heb ik het nodig om te blijven samenkomen in groepen, in kerken, in
scholen en huizen. Om elkaar overeind te houden, om te blijven vertellen van
Gods droom en te blijven horen dat toekomst toch mogelijk is.

Ik heb het nodig om het brood te breken en de droom levend te houden. Om
samen te zoeken, om te weten dat geen enkele muur het leven *halt’ kan
toeroepen, want wat moet het worden als wij met onze droom elkaar niet meer
vinden?’

(Carlos Desoete)

Opnieuw een gevoel van herkenning. Bevestiging misschien?

Ik begrijp de dingen die met God te maken hebben niet altijd.

Misschien hoef ik alles niet te verstaan.

Misschien zou ‘op het leven gericht’ een persoonlijk motto kunnen zijn?

Misschien is zoeken naar tekenen van hoop in de dagelijkse praktijk , naar wat
leven schept genoeg?

Misschien is verbinden met mensen die elke dag tot elkaar zeggen ‘ik ben er voor
u’ en zo Gods Naam doen wel te begrijpen.

En zien we dan die nieuwe aarde.
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Luisterlied: om te zien een nieuwe aarde. CD Kleinst denkbare bron
nri3

Om te zien een nieuwe aarde

om te gaan wereldwijd

om een zacht en onbezwaarde
mens te zijn in nieuwe tijd.

Om een stem uit vuur te horen

om een naam van eeuwigheid

om steeds nieuw die haam te horen.

Om in nacht en ontijuren

en er daagt geen morgenrood
staande voor de heetste vuren
niet te vluchten in de dood.

Dat wij onze zielen keren

naar het land van wijn en brood
dat wij ons daartoe bekeren.

Dat wij onze weg van dagen
zonder spijt ten einde gaan

dat wij willig zijn te dragen

en te doen wat moet gedaan-
onze doden niet verzwijgen,

allen recht doen naam voor naam.
En dan nu in vrede zwijgen.

Gebed en wijding van de palmtakken: Chris
Vader van het leven, zegen de palmtakken

die we hier verzameld hebben.

Dat wij hierin mogen herkennen dat Jezus

doorheen lijden en dood, de weg naar de toekomst geopend heeft
en vruchtbaarheid gegeven.

Geef ons de kracht hem te volgen en zoals hij, stand te houden.
Dat we niet terugdeinzen als het moeilijk wordt.

Wij vragen het U in zijn naam voor vandaag en alle dagen.

Amen.

Symboolmoment: Bernard

Met Broederlijk Delen willen we samen succes oogsten.

We slaan de hand aan de ploeg en zaaien hoop op een betere en gezondere
wereld waar elke mens toekomst vindt.

We drukken onze wil tot verandering uit door de sproeier met verboden
pesticiden van de vogelverschrikker weg te nemen.

In de plaats brengen we een mand met palmtakjes.

We bidden dat we mogen kiezen voor het leven en voor toekomst voor allen,
wereldwijd. Dat wij U, als een levende begroeten, met het groen van nieuw
leven.
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Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God onze Vader,

die ons zijn Zoon Jezus gezonden heeft

om zo de waarheid over de hemel en de aarde
aan ons bekend te maken

Ik geloof in Jezus van Nazareth

die rondging om te dienen

en niet om gediend te worden

en die zo wilde werken aan een wereld,

die er koninklijk en prachtig zou gaan uitzien.

Ik geloof in de Heilige Geest,

die deze viering op Palmzondag

zo kan vullen met zijn kracht en genade

dat wij er allen de bemoediging in vinden

om in navolging van Jezus

voor elkaar zo koninklijk en goed mogelijk te zijn.
Amen.

Voorbeden: Bernard

Keervers: Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar.

In de stilte van ons hart zoeken we naar taal en teken voor wat ons ten diepste
bezielt.

We maken ons zorgen om het onrecht wereldwijd.

God, laat ons niet rusten zolang nog iemand honger lijdt, op de vlucht is, geen
onderdak en geen vriendschap heeft.

Laat ons nooit berusten in het onrecht, maar geef ons de kracht om er met alle
middelen tegen te strijden.

We verlangen naar verandering en ommekeer. Maak ons tot mensen die het niet
kunnen laten vragen te stellen. Die zich niet willen neerleggen
bij het bestaande onrecht.

We zijn hoopvol gestemd door de inzet van de partnerorganisaties van
Broederlijk Delen, waarvan we de voorbije weken verhalen van volgehouden
inzet mochten horen. Zij zijn voor ons als profeten door God gezonden met
woorden en daden van hoop en toekomst.

Lied: Geproefd, geleefd, herkend
Geen ander brood dan wat door onze handen gaat.

Geen ander woord dan wat aan mensen adem geeft.
Uw liefde wil geproefd, geleefd; herkend worden.
Zo'n God zijt Gij, onnoembare geliefde.

Geen ander licht dan dat in onze ziel gelegd.
Geen and're kracht dan zout van deze aarde zijn.
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Uw liefde wil geproefd, geleefd; herkend worden.
Zo'n God zijt Gij, een levende nabije.

Geen and're weg dan die door Jezus werd gegaan.
Geen ander vuur dan aangeblazen door zijn Geest.
Uw liefde wil geproefd, geleefd; herkend worden.
Zo'n God zijt Gij, Gij eeuwige getrouwe.

Tafelgebed: Chris
Hij was maar de man op een ezel,

eenvoudig en zonder aanzien.

Zonder grote parade, zonder rode loper onder de voeten, zonder lijfwachten.
Geen speciale veiligheidsmaatregelen, geen agenten,

geen afzettingen en geen geblokkeerde wegen.

Hij was maar de man op een ezel,

de koning der armen, de Messias van dienst.

Zonder troon, zonder triomfantelijke en plechtige ontvangst van de overheid,
zonder diplomatieke aanwezigheid.

Hij was maar de man op een ezel,

vol aandacht voor de minstbedeelden,
vol zorg voor de uitgestotenen

en toch was hij een man in het verzet
tegen uitbuiting en onrechtvaardigheid.

Hij was maar de man op een ezel,

de zachtste van alle mensen.

Hij reed op een zacht dier, de hardste stad van alle steden binnen.
Moeten wij dan ook die Man op de ezel in ons leven niet binnenlaten
en ons grondig veranderen als wij Zijn Naam willen dragen?

Onze Vader

Communie: Chris

Dan zijn we klaar om aan tafel te gaan.

Brood en wijn staan centraal, om ons eraan te herinneren
hoe Jezus die laatste avond met zijn vrienden samen was.
Om ons eraan te herinneren aan het feit

dat Hij ons toen liet zien dat er maar leven,

echt leven mogelijk is,

als we breken en delen van wat we hebben,

van wie we zijn.

Dat gemeenschap vormen,

voor elkaar zorgen levensnoodzakelijk is,

elke dag opnieuw.
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Daarom denken we nu aan allen van deze gemeenschap,
ook aan hen die er niet bij zijn vandaag.

Maar breken en delen gaat verder

Muziek

Bezinning na de communie: Bernard

Palmtakken vertellen het verhaal van mensen
die de Gekruisigde binnenlaten in hun leven
en zich verbinden tot een manier van leven
die het geknakte riet niet breekt

en de kwijnende vlaspit niet dooft,

die opkomt voor het recht van de rechtelozen
en tot zeventigmaal zevenmaal vergeeft.
Palmtakken spreken van mensen

die elke dag opnieuw tot elkander zeggen

‘Ik ben er voor u’ en zo Gods Naam doen.
Palmtakken spreken van een manier van leven
die de Gekruisigde weer doet leven.

(Carlos Desoete)

Zo geraken we vol van hoop,
zo worden we volk van hoop.

Slotgebed :Chris

Jezus’ lijdensweg loopt door de geschiedenis:
onschuldige mensen opgepakt,

verbannen en dood gemaakt.

Een niets ontziende opmars van machtigen.
God van bevrijding,

U lijkt wel onbestaand in dit alles.

En toch.

Wij vertrouwen erop

dat U platgeslagen verwachtingen

nieuw leven geeft

en mensen weer doet opstaan tegen alles in.
In deze Goede Week vieren en belijden we
dat ook Jezus niet vastgehouden is in de dood
maar ons blijft voorgaan.

Dat geeft ons kracht,

elke dag opnieuw.

Moge de Ene God ons zo nabij zijn
bij elke keuze die we maken.
In de naam van de Vader, Moeder, Zoon en Heilige Geest.

Slotlied: Dat een nieuwe wereld komen zal

Dat een nieuwe wereld komen zal

W
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waar brood genoeg -

en water stroomt voor allen.

Daar bouwen wij veilige buurten
wonen dooréén in wijken van vrede

in schaduw van bomen.

Geen kinderen zullen daar sterven
oude mensen maken hun dagen vol

en jonge mensen zullen daar pas

op hun honderdste sterven.

Wij zullen niet voor de leegte zwoegen
geen kinderen baren voor de verschrikking.
De wolf en het lam

zullen weiden tezamen:

wij leren de oorlog af.

Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood genoeg -

en water stroomt voor allen.

Afsluiten van de dienst: Chris

Tijdens de eerste eeuwen kwamen pelgrims
van over de hele wereld op palmzondag samen te Jerusalem
om de laatste week van Jezus te vieren.

Het werd één lange viering van Palmzondag,
via het laatste avondmaal op donderdag,
zijn lijden en dood op vrijdag

tot zijn verrijzenis op zondag.

Ze beschouwden dat als één groot liturgisch feest.
In die geest willen we ook deze week vieren.

W
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