Don Bosco Kessel-LO Adventsviering 8 december (Fil 1, 8-11, Lucas 3,1-6)

Gegroet en gezegend allen die verlangen naar een wereld waarin iedereen waardig
kan leven.

Gegroet en gezegend allen die de oproep horen om een wereld van rechtvaardigheid
mogelijk te maken.

Gegroet en gezegend mensen van goede wil die verbindend aanwezig zijn met
elkaar in naam van de Ene: Vader, Moeder, Zoon en heilige Geest.

Dag mensen om mij heen (melodie: Aan wat op aarde leeft)
Dag mensen om mij heen in deze kring van hoop

geroepen één voor één tot dienst en wederdoop

Dag levensboek, Gods woord dat vuur uit steen wil slaan

dag levensbrood, Gods woord dat voedt om op te staan.

We worden geroepen om waakzaam te zijn voor het onrecht dat

gebeurt en we gaan samen op weg naar Kerstmis. We kijken uit naar

Gods nieuwe wereld, een wereld van licht waar de kwetsbare mens

centraal staat.

Johannes de Doper roept ons op tot ‘opruimen wat in ons hart in de weg zit’

Naar jaarlijkse gewoonte geven we in de adventsperiode ook tijd en
ruimte aan de campagne van Welzijnszorg.

Met de slogan ‘Samen voor waardig werk: recepten tegen armoede’
richten we onze aandacht op de uitdagingen in de arbeidsmarkt en
ijveren voor waardig werk voor iedereen. Alleen werk dat waardig is, met
voldoende loon, aangepast aan de mogelijkheden van de mens, veilig en
in vrijheid, kan een antwoord zijn op het probleem van armoede.

Lichtritus

‘De nacht is diep, de dag is ver het licht nog minder dan een ster
Het volk wandelt in duisternis de dood heerst waar geen leven is’ Herman Wiersinga

Omdat duisternis ons van alle kanten insluit, laten wij licht binnen in ons denken en
handelen, licht voor een klare kijk en een ruime blik.

Licht, hoe klein ook, wijst ons de weg naar het werken aan een betere wereld.

Zo worden wij mee dragers van Gods Licht.

Line maakte een tekst voor deze tweede zondag:

Een tweede kaars gaat aan.

Wij kunnen vrolijk verder gaan.

Een licht, een toekomst die ons wacht
Licht voor iedereen

God laat mensen niet alleen

Als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.

Het thema van WZZ dit jaar wordt ook verwoord in het lied
Arbeid adelt (melodie: zolang er mensen zijn op aarde) Jan van Opbergen



Zijn niet de mensen opgezadeld, die op de vrije markt bezweken

de eeuwen door tot op vandaag, en in de bijstand moesten gaan?
geringeloord met ‘Arbeid Adelt’
en welke arbeid is de vraag. Want werken doen wij om te leven, al

blijkt het andersom te gaan.
Want wie de zorg voor medemensen Wij zouden alles moeten geven om

als levenswerk gekozen heeft, voor elkander in te staan.

diens loon laat al te zeer te wensen,

alsof hij van de wind nog leeft! Zo zijn wij ooit bedoeld, geschapen
door Haar die ons bezworen heeft

Waarom op mensen neergekeken, om niet bij onrecht in te slapen,

die leven zonder vaste baan, maar toe te zien dat ieder leeft

Evangelie Lucas 3, 1-6

Het was het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius.

Pontius Pilatus bestuurde de provincie Judea.

Herodes was koning van Galilea, en zijn broer Filippus was koning van de gebieden
Iturea en Trachonitis.

En Lysanias was koning van Abilene.

Annas en Kajafas waren hogepriester.

In dat jaar werd Johannes, de zoon van Zacharias, door God geroepen.

Johannes leefde in de woestijn. Toen ging Johannes naar het gebied bij de Jordaan.
Daar zei hij tegen de mensen: ‘Begin een nieuw leven en laat je dopen! Dan zal God
je zonden vergeven.’

In het boek van de profeet Jesaja staat al over Johannes geschreven:

«Hij roept in de woestijn: Opzij voor de Heer! Maak de weg klaar voor de Heer!
Maak de weg recht, zonder bochten. Maak de weg vlak, haal alle bergen en dalen
weg. Dan zal iedereen zien dat God redding brengt.»

Het lied van de doper Kwam van Godswege (H.Oosterhuis/B.Huijbers)

Kwam van Godswege een man in ons bestaan,
een stem om te getuigen Johannes was zijn naam.
Man van Godswege. Johannes was zijn naam.

Zo staat geschreven: de heuvel moet geslecht, geen kwaad mag zijn bedreven,
maak alle paden recht. Zo staat geschreven: maak alle paden recht

Doper, wat liep je in kemelharen pij, als een profeet wat riep je daar in die
woestenij? Doper wat riep je daar in die woestenij?

"Dat wij omkeren, verlaten ons domein, beleven 't woord des Heren
en niet weerbarstig zijn." Dat wij omkeren en niet weerbarstig zijn.

Doper, wat moeten wij doen totdat Hij komt?
"In hoop en vrees doet boete gelooft in zijn verbond."
Doper wat moeten wij doen totdat Hij komt?

Deelt met elkander het brood van alle dag, opdat in u de ander Gods heil
aanschouwen mag. Deelt met elkander het brood van deze dag.
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Volk uitentreure gezeten in de nacht, Gods woord staat te gebeuren als gij het maar
verwacht. 't Woord zal gebeuren. Een kind komt in de nacht.

WOORDJE

Welzijnszorg ijvert voor een wereld zonder armoede en sociale uitsluiting.
We dromen van een samenleving waarin de middelen eerlijk verdeeld zijn en
iedereen kansen krijgt.

Al te gemakkelijk veronderstellen we dat werken de oplossing is om armoede te
verhelpen. Armoede is een tekort aan inkomen en betaald werk kan dat
inkomenstekort oplossen. Dat klopt tot op zekere hoogte. Ook in Belgié zijn
‘werkende armen’. Wie deeltijds werkt, alleenstaanden en mensen die korte tijd
naar school gingen lopen het risico om in de armoede terecht te komen.

Om armoede tegen te gaan moet werk ‘waardig’ zijn:

Welzijnszorg wijst op drie dingen
1) Mensen moeten een voldoende hoog inkomen uit werk halen.

Als je deeltijds werkt — in een laagbetaalde job heb je misschien zoveel bijkomende
kosten dat je weinig overhoudt van je loon.
Sommigen nemen meerdere jobs - ten koste van hun gezin of eigen welzijn.

2) Waardig werk is werk in goede arbeidsomstandigheden.

“Er zijn veel interimjobs met een belofte van vast werk, maar meestal blijven het
tijdelijke contracten. Jobs met onmogelijke uren (onbereikbaar met openbaar
vervoer - of te ver voor de fiets), soms zwaar fysiek (belastend voor de
gezondheid)”.

3) Waardig werk is werk dat aangepast is aan de mogelijkheden en persoonlijke
situatie van de werknemers.

Er is te weinig aandacht voor talenten van mensen.

Met een diploma uit een ander land heb je hier niet veel kans om op je niveau te
werken. De papiermolen is onverbiddelijk.

Om toch maar een inkomen te hebben accepteren mensen soms bijna eender welke
job en missen daardoor een kans op bijscholing.

Welzijnszorg wil bijdragen om waardig werk voor iedereen toegankelijk te maken en
denkt aan drie ‘recepten’.

1. Uitsluiting aanpakken
Wat kunnen allemaal redenen zijn om minder kansen te krijgen voor een job?
Taal, afkomst, nationaliteit, handicap, leeftijd (te jong, te oud), voor iemand
moeten zorgen...

Ook vervoersarmoede is een grote hinderpaal in de zoektocht naar werk.
Kinderopvang die voorbehouden wordt aan wie al werkt en die soms ver van huis is,
is een struikelblok.

2. Arbeidsbemiddeling moet echt begeleiden en ondersteunend werken.



Nu is dat dikwijls een controle-instrument.
“Als je niet op de afspraak bent, kun je je uitkering kwijtraken”

Arbeidsbemiddeling moet mensen duurzaam aan het werk krijgen in jobs waar ze
zich met plezier kunnen ontplooien, het beste van zichzelf geven, waar ze zich
nuttig kunnen maken.

3. De arbeidsmarkt moet zich aanpassen aan de mensen en niet omgekeerd.
Voor openstaande betrekkingen worden hoge eisen gesteld (diploma’s én
ervaring, digitale vaardigheden, talenkennis, flexibiliteit..) Voor wie is dit
haalbaar?

Mensen moeten de kans krijgen om te groeien in hun job

Als je over het thema meer wil weten kan je artikels vinden in het parochieblad
en in de brochures of op de website van WZZ. https://www.welzijnszorg.be

Met de woorden van Johannes de Doper horen we wat we moeten doen om de weg
te effenen voor de toekomst. Hij liet zijn stem horen tegen Herodes.

Op onze beurt moeten wij een tegenstem laten horen, bijvoorbeeld tegenover
vooroordelen zoals “ze willen niet werken, armoede is hun eigen schuld, als je wilt
dan vind je werk”

Het is niet gemakkelijk om tegen vooroordelen in te gaan. We kunnen beginnen
door niet mee te gaan in vooroordelen.

Om armoede structureel aan te pakken ijvert Welzijnszorg op verschillende vlakken.

We worden uitgenodigd om na te denken over wat het thema inhoudt,
om respect te tonen voor wie in armoede leeft.

Welzijnszorg heeft beleidsvoorstellen voor politiekers. Met de ondertekening van
de petitie kunnen we die steunen. De petitie kan je ook hier ondertekenen.
www.samentegenarmoede.be

Welzijnszorg steunt ook organisaties die zich concreet inzetten voor een betere
toekomst voor mensen in een kwetsbare positie.
Giften zijn welkom BE21 0000 0000 0303

In de viering van volgende week krijgen we informatie over een project voor
jongeren in Leuven. ERAT!

Al wie dolend in het donker (als tussenspel)
Geloofsbelijdenis

Wij geloven in God die leven geeft aan mensen,
die ons koestert als zijn kinderen en die er zal zijn, al onze dagen.

Wij geloven in Jezus van Nazareth
in wie God zichtbaar is geworden,
een Mens die voor mensen leefde.

Wij geloven in Gods Geest die ons roept tot recht en vrede,
om te helen wat gebroken is,
om hoop te bieden aan wie moet lijden.


https://www.welzijnszorg.be/
http://www.samentegenarmoede.be/

Wij geloven in een mensenkerk die werkt aan de droom van God:
arme en kleine mensen een stukje hemel op aarde geven. Amen.

Voorbeden
Laten wij bidden. Voor wie in de zorg werkt en voor alle werkers die hun job met
hart en ziel doen: dat hun inzet beeld mag zijn van Gods liefde voor elke mens.

Voor mensen die in slechte arbeidsomstandigheden beland zijn: dat ze een eerlijke
kans krijgen op waardig werk.

Dat we op tijd en stond een tegenstem laten horen tegen vooroordelen.

Bidden wij in stilte voor onszelf, voor de wereld en voor wie we in ons hart dragen
Laat ons bidden dat wij elkaar sterk maken tegen het ongeloof dat zegt dat wij
dezelfde wereld en dezelfde mensen blijven, niet in staat tot ommekeer.

Wek uw kracht en kom ons bevrijden

Tafelgebed

Het Rijk van God komt niet uit de hemel vallen,
er moet aan gewerkt worden.

De geschriften spreken over onrecht bestrijden
en recht maken wat krom is gegroeid.

De oproep van God blijft niet ongehoord.
Het verlangen van Jezus naar een wereld
waarin iedereen in waardigheid kan leven,
zet hem aan om de profeten te volgen.

Hij was de zoon van een eenvoudige timmerman
en leerde het beroep van zijn vader.

Hij gaf arme vissers een waardige opdracht

als zijn opvolgers.

Alle werkers waren voor hem gelijk,

ook die van het laatste uur.

Hij predikte voor herders, dienstmeisjes, ambachtslieden,

wijnbouwers en zovele anderen die moesten werken voor hun dagelijks brood.
Hij leerde priesters en levieten de les

en ging aan tafel met tollenaars.

Aan tafel dankte hij voor brood en wijn,
waardig werk van mensenhanden.

Hij deelde brood, wijn, en liefde genoeg voor allen.
Hij vroeg de zegen van zijn Vader
en kracht om werk te maken van een betere wereld.

Het Rijk van God komt niet uit de hemel vallen,

het wordt geboren waar mensen in Jezus’ voetsporen treden,

onrecht bestrijden en recht maken wat krom is gegroeid. (Chris Willocx)
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Zingen we het verlangen naar een wereld,
waarin iedereen in waardigheid kan leven, uit in het Onze Vader.

Geven we mekaar een teken van verbondenheid.

Bij de communie:

Aan wat op aarde leeft

Geeft gij hetzelfde brood

En wie er u om smeekt wordt met uw geest beloond
Geef ons dezelfde taal om uw woord te verstaan
Bewaar ons in uw hand, bewaar ons in uw naam

Bezinning na de communie

Keer je leven om, zegt hij.

Keer elk leven om dat gebouwd is

op het zand van elk-voor-zich

en waarbij de kleine mens

over het hoofd wordt gezien:
overbodig, uitgesloten, niet meegeteld.

Keer je leven om,

zoals men de grond omkeert in de lente,
om het zaad- en plantgoed

kans tot kiemen te geven.

Pak het leven anders aan.

Bekijk het eens vanuit de bril

van mensen in de schaduw,

en zet stappen die hen in het licht brengen.

Keer je leven om.

Deze oproep van Johannes

vormt de ouverture van heel het evangelie.

Als deze oproep niet wordt gehoord en beantwoord
kan er van de rest van de blijde boodschap

maar nauwelijks iets terechtkomen...

Mededelingen Dank aan de 10 koppige ploeg die zorgt voor de ‘aprés-messe’

Vandaag lichtjesdag om overleden kinderen te herdenken.

10 december Internationale dag van Mensenrechten. ‘Defend the defenders’

12 december Briefschrijfactie van Amnesty International in Wereldcafé vanaf 18 uur

13 december Betoging in Brussel voor ‘Rechtvaardige fiscaliteit’

13 en 14 december Alternatieve kerstmarkt Stadsbibliotheek Tweebronnen Leuven

Er kunnen opnieuw dadels worden besteld bij Palestina Solidariteit. Een ideale attentie voor

de feesten. Bestellen kan tot 14 december via een mailtje

op info@palestinasolidariteit.oe en overschrijving van 13 euro per doos van 800g op

rekening van Palestina Solidariteit (BE64 5230 8014 8852)


mailto:info@palestinasolidariteit.be

Afhaalpunt Kessel-Lo: Greet en Bernard DEPREZ-ICKX Weerstandlaan 15 3010 Kessel-Lo.
De dadels kunnen afgehaald worden op dinsdag 17 december 2024 tussen 15u-17u of 19-20u

15 december Derde Adventszondag met ‘Soep op de stoep’ Wie niet via storting kan bijdragen
kan een gevulde omslag voor projectensteun kwijt in de collectebus.

19 december 20u Vredeslicht in Linden

Kerstconcerten.

- 20 dec Kesliekes in het Leives met de Joorzangers. St Pieterskerk 20u

- 21 dec ‘Licht in het donker’ Clari Cantus, Clari Cantuli, Clari Cantores

Abdij Vlierbeek 16u30 en 20h 16€

- 22 dec H.Hartkerk Blauwput 15-18u30 met Canzonetta (voor het goede doel)

OPROEP om mee vorm te geven aan de kerstviering. Melden bij chriswillocx1@gmail.com

Aan allen: Stuur een zinnetje, of breng het komende zondag mee: Wat is Kerstmis voor mij/ons.

Tot slot een lied over wat er aan de hand is met werken.

Lied over arbeid (Louis Neefs/ Julie Hendrickx-Devos) melodie: Laat ons een bloem

Dit is een lied voor de mensen die zorgen

dat alsmaar meer mensen ooit arm zullen zijn
dit is een lied voor werkgevers van morgen
verleerd om water te doen bij de wijn

Geef ons de koopkracht die we verdienen
deel toch je winst, dat doet echt geen pijn
Vergeet voor één keer dividenden en bonus
Rechtvaardig fiscaal zou zuiverder zijn

Steeds langer en later en noester de arbeid

dat is al jaren de opwaartse trend

toch heten de lonen hardnekkig nog lasten

Maar noem eens een baas die z'n werkvolk nog kent

Facturen die blijven maar komen en stijgen

voor een brood en wat warmte een rib uit je lijf
De kwetsbare mensen geraken nooit verder

en vakbonden steeds meer geweerd uit 't bedrijf

En zo zal de kloof dan blijven verbreden
de zorg voor werknemers is verleden tijd
geen mens die nog rondkomt met zijn salaris
maar we geven niet op, dit is onze strijd!

Zegen

En dit is mijn bede: moge uw liefde steeds rijker worden aan inzicht en
fijngevoeligheid om te kunnen onderscheiden waar het op aankomt.
(uit de brief aan christenen van Filippi)

Voor een waakzaam leven in liefde worden we gezonden en gezegend door God die
voor ons is: Vader, Moeder, Zoon en heilige Geest. Amen


mailto:chriswillocx1@gmail.com

