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Don Boscoparochie Kessel-Lo 

Eerst zondag van de advent -1december 2024 

WERK MAKEN VAN GERECHTIGHEID 

Voorganger: Chris 

Lector: Constance 

Zang: Majo 

Orgel:Jos 

Versiering: Teejo 

Begroeting en welkomswoord: Chris 

Gelukkig Nieuwjaar. Nee, ik ben geen maand te vroeg. Welkom bij de start van 

een nieuw kerkelijk jaar dat vandaag start met de eerste zondag van de advent. 

Ik kreeg de uitnodiging van Ignace en Hilde van Jebron Aalst voor hun viering via 

Lieve en ik neem de vrijheid om  ze tot de mijne te maken:  

We bereiden ons niet voor op de komst van een kleine baby. We bereiden ons 

voor op de kern van de christelijke boodschap: de uitnodiging om te werken aan 

een nieuwe wereld, een nieuwe aarde, om de droom van God gestalte te geven 

in deze wereld. De droom van God die we in onze verbeelding kunnen 

omschrijven als vrede, licht, rechtvaardigheid, verbondenheid, de Weg, het 

Woord, de Naam…. vul zelf maar in. 

Gegroet en gezegend : samen 
Gegroet en gezegend allen die verlangen naar een wereld waarin iedereen 
waardig kan leven. 
Gegroet en gezegend allen die de oproep horen om een wereld van 
rechtvaardigheid mogelijk te maken. 
Gegroet en gezegend mensen van goede wil die verbindend aanwezig zijn met 
elkaar 
in naam van de Eeuwige Vader, Moeder, 
Zoon en heilige Geest. 
Chris Willocx 
 

Intredelied: Vervul dit huis 

Vervul dit huis met hart en geest 

met aandacht voor de kleinen. 

Dat al wie hier naar binnen gaat 

hen noemen zal de zijnen. 

Wees hier opnieuw verbeeldingskracht, 

geef taal en toon aan dromen. 

Geef stem aan wat verborgen bleef, 

laat hier Jouw Rijk maar komen. 

Wees kracht en troost voor jong en oud, 

dat niemand hoeft te vrezen 

als hij zich inzet voor Jouw Rijk, 

want dood heet daar ‘verrezen’. 
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Ontwaak, ontspring, zoek kans in ons 

tot in de diepst ontriefde. 

Vervul Je grootste wens aan ons: 

word onverdeelde liefde. 

  

Lichtritueel: Chris 
We steken de eerste adventskaars aan en zingen: Als alles duister is  
Als alles duister is 
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, 
een vuur dat nooit meer dooft. 
 
We leven in een wereld met veel dingen die voor mensen belangrijk erg 
belangrijk lijken: een eigen huis en graag ook nog een appartement aan zee, 
twee keer per jaar op vakantie gaan en dan liefst ver weg, een ‘representatieve ‘ 
wagen … Mensen in ons land kennen veel dingen die hun heilig zijn, veel ‘goden’. 
Meestal hebben die te maken met bezit, status, een comfortabel leven. 
Tegenover die ‘goden’ in onze samenleving staat die àndere God, die ons oproept 
om precies niet in ons eigen comfort voorop te stellen, maar ons in te zetten 
voor de waardigheid van wie niets heeft. 
 
Als alles duister is 
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, 
een vuur dat nooit meer dooft. 
 
Inleiding :Niet iedereen is mee: Constance 

Bijna één op vijf mensen in België leeft in armoede of net boven de 

armoedegrens met een groot risico op armoede. Dat is een hoog cijfer dat 

aangeeft dat lang niet iedereen mee kan in ons rijke landje. 

Werk als weg uit armoede? 

Al te gemakkelijk veronderstellen mensen dat werken de oplossing is om 

armoede te verhelpen. Armoede is een tekort aan inkomen en betaald werk kan 

dat inkomenstekort oplossen. Dat klopt tot op zekere hoogte. In België zijn 

relatief weinig ‘werkende armen’ maar ze bestaan wel. Belangrijk is ook het 

armoederisico. Alleenstaanden, laaggeschoolden en deeltijds werkenden lopen 

veel meer risico om in de armoede terecht te komen. 

Om armoede tegen te gaan moet werk ‘waardig’ zijn: mensen moeten een 

voldoende hoog inkomen uit werk halen, met goede arbeidsomstandigheden en 

aangepast aan hun mogelijkheden en persoonlijke situatie. Het mag ook niet 

nodig zijn om meerdere jobs te doen, met lange werkdagen, ten koste van het 

gezinsleven of het welzijn van de werknemer. Daarnaast moet de combinatie van 

deeltijdswerk en een uitkering voor meer mensen als oplossing mogelijk worden. 

Welzijnszorg wil bijdragen om waardig werk voor iedereen toegankelijk te maken 
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Openingstekst: Chris 

Wees waakzaam 

Kijk je ogen uit, 

kijk of er iemand is die van jou een knipoog, 

een glimlach of een hartelijk woord wil ontvangen. 

Kijk je ogen uit of er iemand is die van je houdt, 

al is er maar één, 

dan zul je Hem zien. 

En als je die ervaring uitzingt, uitlegt 

dan is Hij er voor ons allen. 

Kijk je ogen uit! 

Dat is de waakzaamheid waar het evangelie over spreekt. 

Bidden we hiervoor om kracht. 

Eerste lezing: Jeremia 33, 14-16: Constance 

De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik de belofte die ik het volk van Israël 

en Juda heb gedaan, gestand zal doen.  Op die dag, in die tijd, zal ik aan Davids 

stam een rechtmatige telg laten ontspruiten, die recht en gerechtigheid in het 

land zal handhaven.  Dan wordt Juda verlost en de inwoners van Jeruzalem 

zullen in vrede leven. En de naam van de stad zal zijn “De HEER is onze 

gerechtigheid”.  

Korte stilte 

 

Evangelie: Lucas 21, 25-28; 34-36: Constance 

Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde 

zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de 

zee; de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal 

gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. Maar dan zullen ze op een 

wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. Wanneer 

dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing 

is nabij!’ 

Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en de dronkenschap en 

de zorgen van het dagelijks leven, zodat die dag jullie overvalt, onvoorspelbaar 

als een val die dichtklapt. Want plotseling zal hij komen over allen die waar ook 

op aarde wonen. Wees waakzaam en bid onophoudelijk om te ontkomen aan de 

dingen die gebeuren gaan en om voor de Mensenzoon te kunnen verschijnen.’ 

Duiding: Chris 

Geloofsbelijdenis: samen 

Wij geloven in God die leven geeft aan mensen,  

die ons koestert als zijn kinderen en die er zal zijn,  

al onze dagen. 

Wij geloven in Jezus van Nazareth 

in wie God zichtbaar is geworden, 
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een Mens, door een vrouw gebaard, 

voor mensen geleefd en gestorven. 

Wij geloven in Gods Geest 

die ons roept tot recht en vrede, 

om te helen wat gebroken is, 

om hoop te bieden aan wie moet lijden. 

Wij geloven in een Mensenkerk 

die werkt aan de droom van God:  

arme en kleine mensen een stukje hemel op aarde geven. 

Amen. 

 

Voorbeden (tussen elke alinea korte stilte): Constance 

Voor en na de voorbeden zingen we: Wek uw kracht en kom ons bevrijden 

Maak dat we open staan voor een meer solidaire wereld.  

Maak dat we onze ogen en oren ontsluiten om beter te kunnen zien en luisteren 

naar wat mensen te neer drukt.  

Breng ons in verbinding met waarden als dankbaarheid, vriendschap, hoop.  

Geef ons het beoordelingsvermogen om recht van onrecht te kunnen scheiden. 

Inspireer ons om onze krachten te bundelen om beter uw boodschap van 

vergeving en samenspel te ontdekken om samen het onrecht te bestrijden om 

kracht te vinden om dit langdurig vol te houden.  

Pol Arnaut 

 

Offerandelied: Geproefd, geleefd 

Geen ander brood dan wat door onze handen gaat 

geen ander woord dan wat aan mensen adem geeft. 

Uw liefde wil geproefd, geleefd, herkend worden. 

Zo’n God zijt Gij, onnoembare geliefde. 

Geen ander licht dan dat in onze ziel gelegd 

Geen and’re kracht dan zout van deze aarde zijn 

Uw liefde wil geproefd, geleefd, herkend worden. 

Zo’n God zijt Gij, een levende nabije. 

Geen and’re weg dan die door Jezus werd gegaan 

Geen ander vuur dan aangeblazen door zijn Geest. 

Uw liefde wil geproefd, geleefd, herkend worden. 

Zo’n God zijt Gij, Gij eeuwige getrouwe. 

Tafelgebed: Chris 

Het Rijk van God komt niet uit de hemel vallen, 

er moet aan gewerkt worden. 



5 
 

De geschriften spreken over onrecht bestrijden 

en recht maken wat krom is gegroeid. 

De oproep van God blijft niet ongehoord. 

Het verlangen van Jezus naar een wereld 

waarin iedereen in waardigheid kan leven, 

zet hem aan om de profeten te volgen. 

Hij was de zoon van een eenvoudige timmerman 

en leerde het beroep van zijn vader. 

Hij gaf arme vissers een waardige opdracht 

als zijn opvolgers.  

Alle werkers waren voor hem gelijk, 

ook die van het laatste uur. 

Hij predikte voor herders, dienstmeisjes, ambachtslieden, 

wijnbouwers en zovele anderen die moesten werken voor hun dagelijks brood. 

Hij leerde priesters en levieten de les 

en ging aan tafel met tollenaars.   

Aan tafel dankte hij voor brood en wijn, 

waardig werk van mensenhanden. 

Hij deelde brood, wijn, en liefde 

genoeg voor allen. 

Hij vroeg de zegen van zijn Vader 

en kracht om werk te maken  

van een betere wereld. 

Het Rijk van God komt niet uit de hemel vallen, 

het wordt geboren waar mensen in Jezus’ voetsporen treden, 

onrecht  bestrijden en recht maken wat krom is gegroeid. 

(Chris Willocx) 

Zingen we het verlangen naar een wereld, 

waarin iedereen in waardigheid kan leven, uit 

in het Onze Vader.  

Onze Vader 

 

Communiewoorden:Chris 

Onze wereld heeft nood aan woorden van hoop en daden van goedheid. 

Open onze ogen en oren voor de onrechtvaardigheid in onze wereld. 

Laat ons de oproep horen om een wereld mogelijk te maken 

waar brood en liefde is, genoeg voor allen in het delen van brood en wijn. 

Communie 

Muziek 
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Verhaal: Twee soorten handen: Chris 

Twee mensen kwamen aan de hemelpoort. 

 Voor ze binnen gingen, vroeg God: 

 - Toon me jullie handen.  

De eerste toonde ze meteen.  

- Kijk, mijn handen zijn net en verzorgd.  

Ik heb niemand kwaad gedaan en ik heb ze altijd gewassen in onschuld.  

- Ik zie mooi verzorgde handen, zei God,  

maar ze hebben nooit naar mensen gereikt  

en ze hebben nooit iemand verdedigd of gered.  

Ik zie geen leven in je handen.  

Ik zie alleen maar schone schijn!  

Toen keek God naar de handen van de tweede man.  

- Sorry, mijn handen zijn vuil van wat ik allemaal gedaan heb.  

Ik droomde van een nieuwe wereld, een rechtvaardige wereld,  

vol vrede, waar mensen gelukkig kunnen zijn.  

Maar het enige wat ik kon redden is dit musje.  

God keek naar de man.  

- Kom binnen in mijn huis, zei Hij.  

Je handen zijn wel vuil,  

maar ze dragen het begin van een nieuwe wereld.  

 

Uit ‘99 verhalen met een knipoog’ van Chantal Leterme, uitgeverij Averbode 

(2014) 

 

Slotgebed: Constance 

Waakzaamheid, 

behoedzaam verandert het de wereld. 

Telkens weer waar mensen hun ogen en hun hart openhouden 

voor wat er mogelijk is. 

Voor wat er kan veranderen. 

Niet als een storm, maar als een stille kracht 

Die opmerkzaamheid koppelt aan vertrouwen, 

dat het kan. 

Met kleine stapjes vuur en ijzer zijn, 

om samen te smeden 

waterdruppel en zee 

om verbonden te zijn 

zodat er licht mag zijn 

voor allen. 
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Slotlied: Te doen gerechtigheid 

Te doen gerechtigheid 

hebt Gij ons aangezegd 

Dat woord heeft ons bevrijd, 

elk ander ons geknecht. 

Geef dat ons niets weerhoudt 

die lange weg te gaan. 

Dat elk zich nu verstout 

uw richting in te slaan. 

Wier dagen Gij bezocht, 

wier harten Gij doorgrondt, 

voor wie Gij hebt gewrocht 

de aarde en de zon; 

wier toekomst is in U, 

Gij maakt hun leven waar – 

mocht Gij hen hier en nu 

bekeren tot elkaar. 

Dat niemand hen kleineert 

die Gij wilt maken groot, 

voor wie Gij hebt geslaakt 

de boeien van de dood. 

Opdat wij zouden staan 

vrij voor uw aangezicht, 

getekend met uw Naam – 

en leven in uw licht. 

 Zending en zegen: Chris 

Linne stuurde een tekst voor de drie eerste adventszondagen. Ik lees het eerste 

deel: 

Advent dat is een bericht. 

In  het donker brandt  een licht. 

Een licht van hoop voor wie gevangen is. 

Al is het donker om ons heen 

God laat ons niet alleen. 

Een mooie gedachte om mee te nemen in de eerste adventsweek. Ik zie jullie 

graag volgende week terug. 

Zegenen we elkaar met het teken van het kruis , in naam van Vader, Moeder, 

Zoon en H. Geest 
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Mededelingen 

Warme Oproep 

Meer is niet nodig om weer te gaan hopen 

is de werktitel van onze Kerstviering. 

We vragen jullie allen een kleine medewerking : meer is niet nodig. 

Schrijf een kort antwoord op de volgende vraag: Wat betekent Kerstmis voor 

jou? 

 

Graag  ook nog meedenkers gevraagd voor de Kerstviering 

18 u op 24 december 2024 

Geef je naam op aan Chris, Lieve, Majo of Hermien 

 

Volgende viering: 8 december. 

 

 


