
Duiding eerste zondag van de advent - 1 december 2024 

 

Het Lucasevangelie zal onze gids zijn gedurende dit nieuwe liturgische jaar. 
Het brengt ons vandaag een tekst ontleend aan de rede van Jezus over het einde 
van de wereld. Om de laatste komst van de Heer te beschrijven gebruikt Lucas 
het apocalyptisch schema: het onheil groeit tot een dieptepunt en dan volgt het 
oordelend reddend ingrijpen van God. Het is een schema dat in zekere zin voor 
iedere tijd geldt, want in iedere tijd is er onheil. Ook nu, in onze tijd. 
Oorlogen, aanslagen, terreur, natuurrampen, dood …niet te vatten! 
Verminderende koopkracht, werkonzekerheid, armoede, verhoogde werkdruk, 
ziektes, uitsluiting, pesterijen, familiaal geweld, eenzaamheid, … gevolgen van de 
klimaatsverandering enz. 
Elke dag opnieuw! Zijn dit tekenen van onze wereld die ineenstort? 
Ook nu leven veel mensen in grote angst. 
Legt dit ons lam? Overheerst de angst, borrelen haatgevoelens op? 

Nu meer dan ooit is waakzaamheid een must! 

Waakzaam zijn om diep menselijke waarden te blijven vooropstellen! 

Waakzaam zijn om in diversiteit liefdevol en respectvol samen te leven en zo 

toekomst te maken! Waakzaam zijn om het goede te zien dat onder mensen 

gebeurt! 

Lucas noteert de angst waarin de mensheid verkeert in zijn tijd, maar voegt er 

onmiddellijk aan toe dat Jezus’ volgelingen niets te vrezen hebben. Die rampen 

drukken de overwinning uit van de Heer op het kwade. In vers 28 vinden we het 

Griekse woord voor ‘bevrijding’ terug. Dat geeft een hoopvol perspectief. 

‘Wees dus waakzaam’ betekent dan ‘wees niet angstig’.  

Lucas wil perspectief bieden aan concrete mensen die dreigen onder te gaan in 

die angstige tijden. Hij toont ons de kracht van de hoop in tijden van crisis, om 

toch maar te blijven ijveren voor een wereld van gerechtigheid en vrede. 

Maar daartoe moet een mens hoop en perspectief hebben, want alleen hoop en 

perspectief geven kracht om stand te houden. 

Advent is bezinningstijd om wakker in het leven te staan 

met open ogen, oren en handen! 

Het is durven werk maken van een nieuw begin! 

Voor mij concreet is het verhuizen van een huis, waar ik bijna 40 jaar gewoond 

heb, waar 4 kinderen zijn opgegroeid, naar een appartement in een andere 

gemeente. Het oude leven achterlaten, meubels, spullen, de tuin, de buren en de 

vertrouwde omgeving, herinneringen. Het is werken aan een nieuwe toekomst. 

Daarbij heb ik mogen ervaren dat ik niet alleen sta om die nieuwe toekomst in te 

gaan. Het geeft me hoop om te geloven dat het goed komt. 

Werken aan een toekomst… 

is geloven dat het gevoel 

“er te mogen zijn “ een prioriteit is; 

dat eerlijk met elkaar in gesprek gaan een noodzaak is; 

dat vechten voor gelijke kansen 

essentieel is… 

Werken aan een toekomst… 

is zeker weten 



dat respect voor ieder mens de basis is; 

dat steeds nieuwe kansen creëren onmisbaar is; 

dat een samenleving zonder uitsluiting 

levensbelangrijk is… 

Werken aan een toekomst… 

is hopen 

dat een eerlijke kans op herbeginnen 

altijd mogelijk is; 

dat je leven zelf kunnen inkleuren 

voor iedereen haalbaar is; 

dat er helemaal alleen voor staan nooit het laatste is; 

dat bij de pakken blijven zitten nooit onomkeerbaar is… 

Het is werken aan de toekomst geankerd op 

de blijde boodschap! 

Wees wakker en waakzaam om in zo’n toekomst te blijven geloven 

en er ook echt werk van te maken! 

‘Wees waakzaam, het zijn Zijn woorden! 

 


