Viering donderdag 15 augustus 2024

Hermien: Welkomstwoord en kruisteken

Goedemorgen allemaal, welkom rond deze tafel, bij dit licht; waar we ook vandaag weer
ons hart en ons hele zijn proberen open te stellen voor datgene wat ons ten diepste drijft
en dit in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

En zingen we deze viering samen in met Zolang er mensen zijn op aarde

Inleiding (Hermien)

Vandaag is het volgens de traditionele kalender van het liturgisch jaar Maria Hemelvaart of
iets plechtiger: Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart.

Zeker in de Kempen een dag waarop moeders in de bloemen worden gezet. En dat mag
hier ook gerust gebeuren. En toch ga ik een lans breken om niet alleen de moeders, maar
alle vrouwen en alle mannen in de bloemen te zettten.

We kijken van op een veilige afstand eerst naar een bulderpreek van Jeremia.

Lector: Eerste lezing: Jeremia 3, 1-5
Oproep om terug te keren naar de HEER
‘Stel dat een man zijn vrouw wegstuurt,

en zij bij hem weggaat

en de vrouw van een ander wordt,

kan hij haar dan terugnemen?

Wordt het land dan niet ontwijd?

Maar jij hebt met talloze minnaars overspel gepleegd,
en je wilt toch weer bij Me terugkomen? — spreekt de HEER.
Kijk naar de kale heuvels,

waar ben je niet beslapen?

Je wachtte je minnaars op langs de weg,
zoals een Arabier op de uitkijk in de woestijn.
Je hebt dit land ontwijd

met je overspel, je schandelijk gedrag.
Daarom bleven de regens uit,

is de lenteregen niet gekomen.

Toch hield je de brutale blik van een hoer,

je toonde geen enkele schaamte.

Maar nu roep je Mij aan.

Je zegt “vader” tegen Mij, en zegt:

“U bent de geliefde van mijn jeugd,

uw woede gaat voorbij,

niet eeuwig duurt uw toorn.”

Zo spreek je, maar onverdroten ga je voort,
je blijft je schanddaden begaan.’

Muziek: Clouds moving on the sky uit het album Souvenirs door Emahoy Tsegué-Maryam
Guebrou (Een Ethiopische zuster (1923-2023)
Link naar het nummer



https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy mLhx09bwe6 0IBZi74-ScJ-qgsimMZoSS0

Link naar meer Wikipedia met informatie over deze zuster:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Emahoy Tsequ%C3%A9-Maryam Gu%C3%A8brou

Lector: Evangelie: Marcus 12, 41-44

Hij ging tegenover de offerkist zitten

en keek hoe de mensen er geld in wierpen.

Veel rijken gooiden veel geld in de kist.

Er kwam ook een arme weduwe,

die er twee muntjes in gooide,

ter waarde van niet meer dan een quadrans.

Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen:

‘Ik verzeker jullie:

deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan
dan alle anderen die er geld in hebben gegooid;
want die hebben gegeven van hun overvloed,

maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had,
haar hele levensonderhoud.’

Hermien duiding en Lezing uit de Romeinenbrief 12, 1-2

Regelmatig wordt hier de feministische kaart getrokken. Soms in die mate, dat vrouw-
zijn haast een ideaal of een conditio sine qua non wordt om uberhaupt volwaardig
mens te zijn.

In ieder geval: soms bekruipt mij de gedachte: wat voelen en denken de mannen die
hier zitten? Ja, ik denk nog lekker ouderwets in XX-en en XY-en, vergeef het mij.

En dus vond ik het tijd om hier wat licht te laten op schijnen: in het Eerste Testament
wordt het beeld van een vrouw heel vaak metaforisch gebruikt. Vaak wordt daarmee
het volk Israels aangeduid, zowel om het te prijzen als om het te berispen of tot de
orde te roepen.

Bij Jeremia is Israel een overspelige vrouw. Een mogelijke lezing van het Hooglied
maakt van Israel een stralende, betoverende en beminnelijke bruid van een goddelijke
echtgenoot.

Het gaat hier dus niet letterlijk over X-en en Y-en.

En zelfs in het stukje evangelie, waar de schrijver aangeeft dat Jezus letterlijk een
vrouw observeert. En waar wij als eerwaarde lezers ons bewust zijn van de dubbel
precaire situatie van weduwes in die tijd, gaat het niet over X-en en Y-en. Het gaat
over mensen die proberen te stappen zoals God de mens graag ziet stappen. Al is het
een stapje met een keer, al zijn het strompelende aarzelende stapjes, als het maar een
stap is.

Ik lees -als afsluiter en als motivator- nog even een stukje uit de Romeinenbrief, dat ik
te horen kreeg op een uitvaart onlangs.


https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mLhx09bwe6_0IBZi74-ScJ-qsimMZoSS0
https://nl.wikipedia.org/wiki/Emahoy_Tsegu%C3%A9-Maryam_Gu%C3%A8brou

Ik smeek u om u in dienst van God en de mensen te stellen.
Stem uw gedrag niet af op deze wereld.

Wordt andere mensen, met een nieuwe visie.

Dan zijt ge in staat om uit te maken wat God van u wil,

en wat goed is, wat zeer goed is en volmaakt.

Lied van solidariteit

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in een God

die vredevolle vergeving wil zijn,
geen vergeving

vanuit een machtspositie,

maar pure eenvoud,

oprechte echtheid voor elk van ons.

Ik geloof in Jezus,

die als dienend voorbeeld

van die liefde en vergeving,
onder de mensen kwam leven.
Hij kwam getuigen van uw rijk
waar plaats is voor iedereen
zonder onderscheid.

Lector: Voorbeden met tussenzang

Mens voor de mensen zijn
herder als God

trooster voor groot en klein
zo lief als God

Ik geloof in de Geest

die door de mensen waait.

Hij blaast ons goede woorden in
en zet ons hart open.

Zijn geest brengt ruimte in ons hart,
zodat onze kwetsuren kunnen helen,
zodat we los komen van ons eigen falen,
en proberen vergevingsvol

terug verbinding te krijgen

met onze eigen hart,

en van daaruit met anderen rondom ons
Zo is God aan het werk in elk van ons.

Dat wij als wij nog moeilijk kunnen geloven in het zinvolle van de daden van kleine
mensen; de kracht hebben om de ogen te openen; de blik naar boven te slaan; diep adem
te halen en de ziele-adem vinden om hen te bekrachtigen.

Dat wij de ziele-adem vinden om onze blik te openen en ons niet blind te staren op
verschillen tussen mannen en vrouwen, tussen mensen onderling. Dat wij mensen niet
vastpinnen in de vaste patronen van onze gedachten.

Dat wij de ziele-adem vinden om te durven spreken tegen systemen die mensen klein
houden of situaties waarin mensen of -wie weet- wijzelve worden gekneld omdat we een
fout hebben gemaakt of niet voldeden aan de verwachtingen.

Tafelgebed

Gij komt tot ons,
gans onverwacht,



in alle mooie dingen,in bloemen,
in de zonnepracht,

in een lied dat wij zingen,

in 't brood dat op deze tafel staat,
in 't hart dat dankbaar slaat,

in duizend duizend dingen.

Gij komt tot ons in 't morgenuur,

in dauw van nieuwe dingen,

in 't kind dat lacht,

in licht en vuur,

in 't lied dat wij U zingen,

in 't woord dat Gij tot ons spreekt,

in 't brood dat Gij hier met ons breekt,
in duizend, duizend dingen.

Gij komt tot ons in heel de dag,

in arbeid aan de dingen,

in zorg en vreugde,

pijn en lach,

in 't lied dat wij dan zingen,

in liefde ook van man en vrouw,
in vriendschap, vrede en in trouw,
in duizend, duizend dingen.

Gij komt tot ons als 't avond is,

Onze vader

Communie en communiezegen: zoals mijn grootmoeder: Heer, zegen dit brood en

in 't sterven van de dingen,
in 't afscheid

dat het laatste is,

in 't lied dat wij niet zingen.
Op 't woord dat Gij spreekt
hopen wij;

uw liefde is ons nabij

in duizend duizend dingen.

Gij komt tot ons ook hier en nu,
in dit brood en deze wijn

als teken van bekommernis

om immer onze tochtgenoot

en metgezel te zijn

in dit brood en deze wijn

opdat wij ieders tochtgenoot

en metgezel zouden zijn.

allen die er van eten. Heer, zegen deze wijn, en allen die er van drinken.

Muziek tijdens de communie:

Ballad of the Spirits uit het album Ethiopiques, vol. 21: Emahoy Tsegué-Maryam Guébrou

(Piano Solo) door Emahoy Tsegué-Maryam Guebrou

link naar het nummer

https://music.youtube.com/watch?v=F_bsoa30-x4&si=0UGGIm23bCYyNGkw

Bernard: Slotgebed: Maria's lied



Ruim baan voor God die uit de hoge
laag op de aarde alles ziet:

Mijn geest kijkt stralend uit mijn ogen,
want Hij, de Heer, gedoogt ze niet:
machtigen en rijken

die hoogmoedig prijken

met hun staat en stand.

Wie op hoge tronen

eewig wil wonen,

bijten in het zand!

Ruim baan voor God die ons genadig
uit de vernederingen tilt!

Wie hongert wordt met brood verzadigd,

de dorst naar leven wordt gestild.
Hij heeft nu gesproken:

trots zal zijn gebroken,
dood wordt afgetroefd;
aan wie achterbleven

geef Ik deel van leven,
wat een mens behoeft!

Ruim baan voor God die de verdrukten
van Abram af en door de tijd

aan tirannieke macht ontrukte!

Zo is Hij ook in eeuwigheid

Zalig zal mij spreken

wie niet is geweken

voor de grote macht.

Vrucht voor alle dagen

zal ik mogen dragen.

Zie: een nieuw geslacht!

Danku aan lector, organist, bloeme, bediening geluidsinstallatie en
muziekleiding en uiteraard aan allen om te komen meevieren

Mededelingen zie blaadje

Hermien: Zending en zegen: Laten we alvorens het slotlied te zingen, datgene wat we
hier gevierd hebben bezegelen met een kruisteken opdat we het deze week ook kunnen
waarmaken in onze omgeving; in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Aan
allen een prettige zondag.

Slotlied: Leve het leven



