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Icoon intrede in Jerusalem (bijbel in 1000 seconden) 
 

10 april 2022   Palmzondag 

We delen een tafel van solidariteit, lief en leed. 

 
Wij openen samen de viering al biddend: 

A Gezegend het licht van deze morgen. 
Gezegend ieder woord dat kracht geeft en bezielt. 
Gezegend ieder van u, om wie je bent, om wat ons samenbrengt, 
in naam van wie wij noemen: Vader-Moeder, Zoon en heilige Geest. 
 
V1 “Hoor, Israël.” 
Jezus heeft gehoord. 
Hij onderhield de Thora, de daad bij het woord, werd lijdende dienaar. 
 

L Vaak geven ‘verloren’ mensen, 
zij die lijden onder structureel onrecht, 
een aanzet tot systeemverandering. 

 
V1 In de soberheid ontdek je de kracht van het delen, 
breek je doorheen alle onmacht.  
De tafel van solidariteit opent de harten van allen 
die zich niet neerleggen bij enige vorm van onrecht. 
 
 

L Het minste dat wij geven laat het wonder geschieden. 
Gemeenschap groeit rondom een tafel waaraan 
lief en leed worden gedeeld. 
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V1 In Senegal zijn het de jongeren die door hun agro-ecologische opleiding 
niet alleen voor de natuur zorgen maar ook voor de gezondheid 
en de ontwikkeling van het land. 
 
Intredelied: Wie zijn leven (Oosterhuis-Oomen) 
Wie zijn leven niet wil geven, 
niet wil delen met zovelen, 
met een ander, gaat verloren. 
Wie wil geven wat hij heeft, die zal leven, 
 opgegeten, die zal weten dat hij leeft. (2x) 
 

V1 Inleiding thema 

Vandaag vieren we Palmzondag met de lezing van Jezus die Jeruzalem binnen treedt op een ezel. Niet 
hoog te paard zoals een koning maar op een ezelsveulen als een dienaar van mensen. we zullen dit lied 
van Oosterhuis-Oomen straks beluisteren.  
Dienaar van mensen worden, komt helemaal overeen met het thema van Broederlijk Delen. Wij worden 
aan alle kanten uitgenodigd om mee in die beweging te stappen van delen en dienen en zo de 25% 
revolutie op de eerste plaats te zetten. 
Met Palmzondag wordt de goede week ingeluid, de passieweek. Passie niet in de betekenis van hartstocht 
maar in de betekenis van menselijk lijden, te lijden hebben. Jezus bereidt ons voor met de aankondiging 
dat Hij, de Mensenzoon veel zal moeten lijden. We worden uitgenodigd de weg van Jezus te volgen door 
zijn lijden naar de verrijzenis. Van Witte Donderdag met het Laatste Avondmaal, over Goede Vrijdag met 
de kruisweg, kruisdood en graflegging naar de verrijzenis met Pasen toe. 
Maar ook passie is niet ver weg als we denken aan het Lijden van Jezus, dit is een daad van Liefde. De 
kerkvader Ireneüs van Lyon schrijft: “Vanwege zijn oneindige liefde werd Christus zoals wij (mens), om ons 
helemaal om te vormen naar zijn beeld.”  
 
Bij Jesaja horen we dat we mogen vertrouwen op God. Hij leidt ons naar de weg van geweldloosheid. Die 
boodschap kan tellen in tijden van oorlog. Maar ook dit stukje is een daad van Gods Liefde. De dienaar, 
hier Jesaja ontvangt dit woord en luistert ernaar met volle overgave. Jezus maakt dit tot het fundament 
waarop hij zijn leven bouwt. 
 

Gebed over de palmtakken 

 V1 Zeg het met palmen       

Zeg het met palmtakken dat je Hem die beeld is van ‘Ik zal er zijn voor u’ wil binnenlaten in je leven. 

Zeg het met palmtakken dat je de Gekruisigde, de Verrezene wil binnenlaten in je samenleven.  

Zeg het met palmen dat je je verbindt tot een nieuwe manier van leven waar het geknakte riet niet 
gebroken en de kwijnende vlaspit niet gedoofd wordt, waar recht wordt gedaan aan de minsten, waar alles 
spreekt van breken en delen. 

Carlos Desoete 

L 1ste lezing Jesaja 50,4-7: vertrouwen in God die helpt 
 
God de HEER heeft mij de gave van het woord geschonken: 
ik versta het de ontmoedigden moed in te spreken. 
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Elke morgen spreekt Hij zijn woord, 
elke morgen richt Hij het woord tot mij 
en ik luister met volle overgave. 
God de HEER heeft tot mij gesproken 
en ik heb mij niet verzet, 
ik ben niet teruggedeinsd. 
Mijn rug bood ik aan wie mij sloegen, 
mijn wangen aan wie mij de baard uitrukten, 
en mijn gezicht heb ik niet afgewend 
van wie mij smaadden en mij bespuwden. 
God de HEER zal mij helpen: 
daarom zal ik niet beschaamd staan en zal ik geen spier vertrekken. 
Ja, ik weet dat ik niet te schande zal worden. 
 
Muziek op CD, lied 2 
Hoog te paard (Oosterhuis-Oomen) 
 

V2 Evangelie: Lc.19,28-40 
 
In die tijd trok Jezus verder en reisde naar Jeruzalem samen met zijn leerlingen.  
Toen Hij in de buurt kwam van de dorpen Betfage en Betanië, stuurde Jezus twee leerlingen vooruit. Hij zei 
tegen hen: ‘Ga naar dat dorp daar. Jullie zullen daar een jonge ezel zien, die vastgebonden staat. Er heeft 
nog nooit iemand op gereden. Maak hem los en breng hem hier. Misschien vraagt iemand: ‘Wat doen jullie 
daar?’ Dan moet je zeggen: ‘De Heer heeft deze ezel nodig.’’ De twee leerlingen gingen naar het dorp. 
Daar gebeurde alles precies zoals Jezus gezegd had. Toen de leerlingen de ezel losmaakten, vroegen de 
eigenaars: ‘Wat doen jullie daar?’ De leerlingen zeiden: ‘De Heer heeft deze ezel nodig.’ De leerlingen 
brachten de ezel bij Jezus. Ze legden hun jassen op de rug van de ezel, en lieten Jezus erop zitten. Andere 
leerlingen legden hun jas op de weg. Zo ging Jezus naar Jeruzalem. Toen hij van de Olijfberg begon af te 
dalen, werden al zijn leerlingen blij. Ze dankten God voor alle wonderen die ze gezien hadden. Ze juichten 
en riepen: ‘Leve de koning, de man die door God gestuurd is! Vrede in de hemel en alle eer aan God!’ 
Tussen de mensen stonden ook een paar farizeeën. Zij zeiden tegen Jezus: ‘Meester, zeg tegen uw 
leerlingen dat ze stil moeten zijn!’ Maar Jezus antwoordde: ‘Luister naar mijn woorden: Als mijn leerlingen 
stil zouden zijn, dan zouden de stenen gaan juichen en roepen!’ 
C. Leterme uit Bijbel in 1000 seconden. 
 

V2 Geloofsbelijdenis: Het is niet makkelijk om zeggen 
 
A. Het is niet makkelijk om zeggen: 
Ik geloof in God. Wat zeg je dan? 
Je zegt zo veel. Een mens te veel. 
Een God die mij draagt en die van mij vraagt 
te doen wat mogelijk is en nog iets meer. 
Een God die naar mij reikt en die toekomst biedt: 
wees mens van hoop, ga in mijn spoor. 
Een God die mens wordt, warm en uitdagend, 
die niet loslaat, die zichzelf niet wil ontzien. 
Een God die trouw is en barmhartig 
die onmacht kent en die je omarmt. 
Ja, daar wil ik in geloven. 
Een God die uitdaagt, stuwt, bemoedigt, 
en zegt: probeer het maar, in Gods naam....... 
samen. 
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Voorbeden - acclamatie: keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar 

V2 “Ik heb mij niet verzet. Ik ben niet teruggedeinsd” zegt de profeet. Vandaag zijn wij geroepen om 
keuzes te maken én de consequenties ervan te aanvaarden. Bidden wij tot God die met ons is: 
  
L Voor allen die elke dag opnieuw op weg gaan en zich inzetten voor een betere en rechtvaardige 
wereld. Dat zij standhouden en niet ontmoedigd raken door kritiek en tegenwerking. 
  
L Voor allen die op weg gingen, in hun engagement ontgoocheld werden en zich gekwetst hebben 
teruggetrokken. Dat ze vriendschap ontmoeten en bondgenoten die hen bemoedigen. 
  
L Voor de jongeren in Senegal die hun eigen weg gaan in landbouwtechnieken, soms dwars tegen 
alle tradities in. Dat zij onderweg steun en bemoediging krijgen. 
  
L Voor onszelf. Dat wij, ondanks kritiek en tegenwerking, deel blijven van de 25%-revolutie die zich 
inzet voor een rechtvaardige wereld met respect voor de grenzen van onze planeet.  
Vandaag engageren wij ons om (.…een intentie op de kaartjes) 
 

Lied bij de offergaven: Dit is het brood voor onderweg 
Dit is het brood voor onderweg 
dat honger stilt door breken. 
Wie gaat de lange levensweg 
die zal geen wijn ontbreken. 
Het is de Heer die voor ons ging 
een maaltijd van herinnering. 
Hij at en dronk met vrienden. 
 
Hetzelfde brood in onze hand, 
het brood dat breekt door delen. 
Dezelfde wijn als onderpand 
die lest de dorst van velen 
Dezelfde Heer die in ons leeft 
dezelfde geest die adem geeft: 
er is weer hoop voor mensen. 
 
Bij ons is één ooit opgestaan 
uit diepe moedeloosheid; 
bij ons heeft één ooit goed gedaan: 
hij overwon de boosheid. 
Hij schonk de wijn en gaf zijn bloed; 
hij brak het brood tot overvloed; 
de beste wijn voor 't laatste 
 
V2 Tafelgebed 
De tafel van solidariteit wordt gedekt 
want U bent een God van bevrijding. 
Jezus wilde dienend in het leven staan. 
Tot het uiterste heeft hij dit gedaan, 
ook toen de kruisdood hem wachtte. 
De tafel van solidariteit 
staat ook voor ons gedekt. 
Wij met onze aarzelende stappen, 
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met de twijfels in ons hart. 
Maar U kan ons aanvuren 
met uw drijvende kracht, 
de geest van Jezus. 
V2 Onze Vader 
 
V2 Communie tekst 
Palmzondag is het begin van een riskante weg. De schaduw van het kruis is er al. Wie meegaat, botst op 
tegenstand. Wie zich engageert, moet telkens opnieuw kiezen. Maar ook de hoop die Hij ons bracht mogen 
wie hier ter sprake brengen. Laten we deze gedachte delen met elkaar in het brood. 
 
Tijdens communie: voy a vivir (canto ganeral) nr 3 

Vast iets voor mij (Zomaar een dak) 

Vast iets voor mij, wat ik ook nastreef, 
dromen van recht en waardigheid. 
Breken van brood, delen de beker, 
vasten uit solidariteit. 
Vast iets uit liefde, hoop en geloof, 
omdat het anders kan, 
een leven naar Gods plan! 
 
Vast iets voor mij, oren wijd open, 
horen wat mijn hart inspireert. 
Droom die mij roept 
krachtvol en moedig 
vraagt mij om wat het zwaarste weegt. 
Vast iets voor mensen ver van ons bed, 
die dromen net als wij, 
van leven frank en vrij! 
 
Vast iets voor mij: méér doen met minder, 
leven naar menselijke maat. 
Aarde zo rijk, genoeg voor allen; 
wonder van delen, overdaad! 
Vast iets voor nu en vast voor het kind, 
altijd en wereldwijd, 
dromen van duurzaamheid. 
 

V1 Bezinning 
Met  Palmzondag wordt normaal het hele lijdensverhaal gelezen, maar we vonden dat de tekst  van 
Ernesto Cardenal, priester, bevrijdingstheoloog, dichter en minister van Cultuur in Nicaragua, zo mooi 
verwoordt wat het Lijden van Jezus betekent alsook het lijden van mensen. 
  
Waarom hebt Gij mij verlaten (naar psalm 22) 
Mijn God, mijn God waarom hebt Gij mij verlaten? 
een karikatuur ben ik, geen mens, 
mikpunt van spot, 
in alle kranten wordt om mij gelachen. 
Tanks rondom, 
mitrailleurs die naar mij wijzen 
en overal prikkeldraad, 
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prikkeldraad onder stroom. 
Ik ben een naam in hun papieren 
ik kreeg een nummer in mijn huid 
gefotografeerd achter prikkeldraad 
als op een röntgenfoto zijn al mijn beenderen te tellen 
ik ben niemand meer 
naakt word ik naar de gaskamer gedreven 
ze verdelen mijn kleren en mijn schoenen 
Ik schreeuw om morfine, niemand hoort me 
ik schreeuw in mijn dwangbuis 
ik schreeuw heel de nacht in het asiel voor gestoorden 
de zaal voor ongeneeslijk zieken 
het paviljoen voor besmettelijke zieken 
ik schrei op het politiebureau 
in de rechtszaal 
de folterkamer 
het weeshuis 
ik ben radioactief besmet 
iedereen is bang en ontwijkt me. 
Maar eens zal ik mijn broeders over U verhalen 
ik zal U prijzen op onze bijeenkomst 
mijn liederen klinken op uit een groot volk 
de armen gaan aan tafel 
ons volk viert feest 
het nieuwe volk dat wordt geboren.  
Ernesto Cardenal 
 

Slotlied: Jij die bent “Ik zal er zijn voor u”. 
Jij die bent “ik zal er zijn voor u” 
Naam die zin is van ons leven. 
Wees nabij, word zichtbaar hier en nu. 
Groei in ons, kom in ons tot leven. (2x) 
 
V1 Zegen 
Mogen wij allen gesterkt door ons engagement de volgende stap zetten op onze weg naar Pasen vol hoop 
om deze lijdensweg goed door te komen in de naam van de Vader-Moeder, Zoon en heilige Geest. 
 

Mededelingen: 
 volgende vieringen op witte donderdag en goede vrijdag om 20u, paaszaterdag om 20u en 

paaszondag om 10u30 
 vergeet niet de petitie te tekenen 

 


